SİLAH 
KAÇAKÇILIĞI 

DOSYASINI 45 
AÇIYORUZ 


CUMA 


18 


OCAK 1980 
500 KURUŞ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 


- Muhammed Ali işgali kınadı! 


pp a 


"önlem paketinin 


Dernekler Kanununda değişiklik öngören maddeleri kabul edildi 


© Yapılan değişikliğe göre dernekler yasa değişikliği için mücadele edemeyecek 


© Dernekler tek amaçlı olacak ve o... HABER MERKEZİ f İLLET Meclisinin dünkü oturumunda "önlemler siyasete karışamayacak 


paketi" adı altında özgürlükleri kısıtlayıcı 

a hükümleri içeren yasa değişikliği önerilerinden © Öğrenci dernekleri öğrencilikle ilgili olmayan eylemlerde bulunamayacak 


Carter yönetimi, işgalciye 


15 Şubata kadar süre tanıdı 


Sovyetler 4 
çekilmezse + 
ABD olimpiyatları boykot 


© Avrupa Parlamentosu, Rusların 


dernekler kanununun bazı maddelerini değiştiren 7. 
çerçeve maddesi kısmi değişikliklerle kabul edildi. 

Dünkü oturumda, AP ve MHP'li milletvekilleri tarafından verilen "Önlem Paketi"'nin görüşülmesinin bitimine kadar Meclisin "aralıksız ve süresiz olarak çalışması" önerisi CHP'li ve MSP'li milletvekillerinin , oylarıyla reddedildi. 

Örgütlenme özgürlüğüne siyasi iktidarın önemli öl- 


(Devamı Sa. 7 Sü. 4'de) 


Bazı Odalarda Moskova yanlılarıyla CHP'li mühendislerin işbirliği yapma kararı üzerine 


Üstündağ, ” Konuyu araştıracağım” dedi 


Eski dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu M.Ali Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesini istedi. 


© önlem paketi ıçin Meclisin aralıksız çalışması önergesi reddedildi 


Afganistan'ı derhal HABER MERKEZİ 
Pa ürüvüsi ici İMAR ve Mühendis Odalarının kongreleri yaklaterketmesini Protesto yuruyuşune 1500 kişi katıldı Mi CHP'li mühendislerin oluşturduğu istedi Demokratik Sol Mühendisler grubu ile Moskova yala Birlik Dayanışma grubunun Ankara, İstanbul zmir'de bazı oda 
© ingiltere ve Kalemle grrlerinde: ortak tutum almayı ve ortak . m à Kanada da salyan yapmayı karar- AP’ nin Sıkıyönetim aştrmaları üzerine go- PH P H boykot e eime fS | Yasasında değişiklik z A A ii tasarısını ri RA Meler isteği CHP”yi karıştırdı! 
destekliyor bir şeyden paper olmadı- 5 
ooi zinn ama olayin üzerine | Sıkıyönetim Yasası e Milli Olimmiyat gidip araştıracağını söy *taçi edi. ` H 
Komin Başkanı Kitle örgütlerindeki silah Burhan Felek: çalışmalardan sorumlu k | d "Moskova Genel Sekreter Yardımcı- kaçâ ÇI ığını à Olimpiyatları sı Tokat Senatörü Metin . ʻi Somuncu bu konudaki İ erecek ekilde yapılamaz. sorumuzu (o cevaplarken, i . şe DIŞ HABERDER bi praeri ei genişletiliyor - : nlmadığını söyledi. 
SERVİSİ Kopenhag'ta çalışan ve okuyan lürkiyeli ve Pakistanlıların Somuncu kısa adı 


OVYETLER Birliği'nin işgali Avrupa Parlamentosunda da şiddetle kınandıktan sonza 
ABD yönetimi Rus birliklerinin şubat ortasına kadar Afganistan'dan çekilmemeleri halinde” Amerika'nın 1980 Moskova Olimpiyatlarını boykot edebileceğini açıkladı. Öte yandan Washington yönetiminin, Moskova'ya karşı alınacak ortak önlemleri saptamak için başlattığı girişimler sürüyor. Warren Christopher, Batı Avrupa başkentlerinde konu ile ilgili temaslarını sürdü- 


üyor. 
i (Devamı Sa:7,'Sü.7'de) 


Çalışma 
Bakanlığında cebinden Adak filminin bileti çıkan memurlar gözaltına alındı 


ANKARA(ÖZEL) 
ALIŞMA Bakanlığında çalışan 4 memur ceplerinden Çağdaş Sahnede oynanan Adak filminin biletleri çıktığı için gözaltına alındılar Memurların adlar şöyle: Nuri Çelik, Mustafa Gündüzer, Nevzat ve Vedat Ayrıca Çalışma Bakanlığında görev yapan sivil polislerle , Bakanın koruma polislerinin memurlara baskı yuplığı, tuva lete bile gönderilmedikleri, kimsenin o ziyarelçisinin kabul edilmediği öğrenil di 
42 MEMUR SÜRGÜN 
EDİLİYOR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Dairesinde ise 
42 memurun sürüldüğü 
bildirildi. e Çalışanlardan edinilen bilgiye göre, toplam 157 Kişilik sür- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


düzenlediği Rus işgalini protesto yürüyüşüne Danimarkalı ve başka yabancı işçiler de katıldı. 


Türkiyeli 


ve Pakistanlı 


işçiler, Kopenhag'da 
Sovyet işgalini. kınadı 


@ Yürüyüş, Rus Büyükelçiliğinin önünde yapılan toplantı ile sona erdi 


KEMAL KOÇ 
(KOPENHAG) | 


Na Cumartesi günü, oDanimarka' 


nın başkenti Kopenhag' 
da Türkiye Halk Birliği ile Pakistan Patan Birliği Derneklerinin düzenlediği, Rusya'nın Afganistan'ı işgalini protesto yü rüyüş ve mitingine Türkiyeli, Danimarkalı, Pakis tanlı ve Faslı 1500'e yakın kişi katıldı. Gösteri Danimarka'da ilk kez yabancı işçilerin düzenlediği büyük bir protesto yüriyüş ve mitingi oldu Yürüyüşe Danimarkalı ve yabancı işçi dernekleri ve partiler de katıldı. Danimarka Hristiyan Demokrat Partisi, Merkez Demokratlar Partisi, Muhafazakar Gençlik Birliği Komünist İşçi Partisi, Savaşa Karşı Birlik Örütü ve Danimarka Türk $çileri Cemiyeti de yü- 

(Devamı sa.7 sü.3'te) 


AYŞE KİLİMCİ'nin ilgiyle okuyacağınız romam 


a— m m m m m IMM 


İŞGALE 
TEPKİLER 
SÜRÜYOR 
AP Mersin il Gençlik 
Kolu, Afganistan işgalini kınadı 


MERSİN (ÖZEL); 

Adalet Partisi İl Gençlik Kolları dünyadaki son gelişmelerle ilgili bir bildiri yayınlayarak Afganistan'daki fissati kınadı. Bildiride şöyie denildi “Bugünkü Sovyet emperyalizmi dün Macaristan ve Çekoslovakya'dı da yaplığı işgali, bugün de Müslü man ülkelere yöneilmiş'lir, Şu andu Müslüman Afganistan halkına kan kusturmakta, çocuklara, kadınlara [ie ihtiyarlara azgın canavarlar gibi Üzerlerine napalm 


Jsaldırmaktadı, i (Devamı Sa.7. Sü 14e) 


i 


y ğ 


Patlayan bomba 
Akademinin camlarını aşağı indirdi 


yıldız D.M M.A. 'ya dün saat 04.10 sularında atılan patlayıcı madde büyük çapta hasara yol açtı. Akademi'nin bir çok camının kırıldığı , pullamada ölen yq da yaralanan olmadı. Patlamc nedeniyle okulda öğrenime 20 Ocak gününe kadar ara verildi (Fotoğraf: Mesut KONUKÇU) 


Cumhuriyet 


Haftalık yazılarıyla 


1979'a toplu bakış 


Bugünden itibaren sanat sayfamızda 


y 
ÇELİK 


© Istanbul, Gaziantep ve Adana'da da 4 kişi öldürüldü 


Savcısı 


(Devamı sa.7 sü,3'te) 


C 5. sayfamızda 


Ümit Utku'lu yönetimin ilk icraatı 


THY'DE 
BÜYÜK 


KIYIM BAŞLADI 


@147 kişilik listeden ilk olarak atılan 15 kişi 


arasında müdürler ve sorumlu teknik- 


© Adana'da güvenlik kuvvetleriyle 


işçiler çatıştı: 4 işçi yaralandı 


HABER MERKEZİ 
Tars bağlı Artova ilcesi Cumhuriyet Savcısı İlhan Aktaş önceki akşam Tokat'ta öldürüldü. Edinilen bilgilere göre İlhan Aktaş'a önceki akşam saat 17.00 
sıralarında Ardalı “sokağında yürürken arkasından bir saldırgan tarafından tabancayla ateş edildi. Ağır yaralanan Artova Cumhuriyet Savcısı İlhan Aktaş kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. Tokat Cumhuriyet Savcısı Burhanettin İmamoğlu katilin eşgalinin belirlendiğini ve yakalanması için çalışıldığını bildirdi. 
Tokat'ın Turhal ilçesinde de maskeli üç kişinin şehir klübündekilere hedef gözetmeden açtığı ateş sonucu Dursun Yıldız ve Saygın Sümer adlı vurttaslar öldü. 


İSTANBUL'DA 
İstanbul'da meydana gelen iki ayrı olayda 1 kişi öldü, iki kişi yaralandı. 
Emniyet (o Müdürlüğü yetkililerinden alınan bil- 


giye göre, saat 13.00 sı- 


(Devamı Sa. 7. Sü.1'de) 


Bulutları 
Oral Çalışlar 


RAN sınırına yığılan on sekiz bin 
| Sovyet askeri, bölgemizde gelişmelerin ne kadar ciddi olduğunu gösterme- N ye yeterlidir. Moskova'nın tankları, Afanistan'a girdikten kısa bir süre sonra ran'a gelip dayanmıştır. Dünyada şu anda tartışılan konu, Sovyetlerin Hürmüz Boğazına inmek için hangi yollara başvuracağıdır. Belucileri kışkırtması, Pakistan' a saldırması, İran'a asker yollaması, Bütün bunlar, önümüzdeki günlerde Sovyetlerin neler yapabileceğinin işaretleridir. 

İran sınırındaki on sekiz bin asker, yalnız bölge güvenliğini değil, dünya barışını da ciddi olarak tehdit etmektedir. Henüz Afganistan konusundaki endişeler da-Zılmadan girişilecek yeni bir saldırı, barışsever ülkeleri daha kararlı bir biçimde a- 


(wevamı sa.7, sü.5'de) 


personel de var 


© Tasfiyeleri protesto eden iki müdür istifa etti 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk Hava Yollan'nda 
Genel Müdür Ertuğrul Alper'in AP Hükümeti tarafından THY Yönetim 
Kurulu üyeliğine atanan Ümit Btku ve yine AP tárafından Genel Müdür Muavinliğine getirilen Emin Akyalçın'ın geniş bir tensikat için hazırlığa 
başladıkları ve dün 15 
personelin iş akitlerini feshettikleri bildiriliyor, Bu ekibin elinde 147 kisilik bir tasfiye listesinin bulunduğu öğrenildi. 
(Devamı 82.7, sü.9'da) 


TİKP “Samandağ 
Savcısı İGD” lileri himaye ediyor” 


ANKARA(ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Genel 

Merkezi dün bir açıklama yaparak, "Samandağ Savcısının İGD'lileri himaye ettiğini'bildirdi. 
“Samandağ Savcısı Ali 
Bal, İGD'lilerin saldırısına uğravan TİKP kurmeu- 
(Devamı sa. 7, sü, 2'de) 


SINA CILADIR 


MHP ne kadar dayanabilir? 


Tarih.mecazi bir ifadeyle, modayı izlemez; daima bir önceki dönemin giysileriyle sahnede boy gösterir..Bu yüzden; toplum bilimciler, devrimci siyasetçiler, dünyanın ve üzerinde yaşadıkları toplumun koşullarını tahlil ederken, GELİŞMELERİ dikkate alırlar. Stalin, "Politikada hata yapılmamak isteniyorsa, daima ileriye bakılmalıdır" derken, toplumsal tahlillerde gelişmeleri yakalamanın önemini vurgular. Bilimsel tahlil de bu demektir zaten. 


Evet, siyasi tahlillerde gelişmeleri veya çelişik yanların ana yönünü yakalamak hayati öneme sahiptir; ancak, gelişmenin zamanlaması meselesini, sosyal temel ve ekonomik ilişkilerle birlikte ele almak gerekir. Politikanm, ekonominin yoğunlaşmış ifadesi olduğu gerçeği gözden kaçırılır- sa, zamanlama könusunda vahim hatalara düşülebilir. Böylece, gelişmelere göre saptanan yeni siyasetler, beklenen meyvalarını vermeyebilir. 

kkk 

Şu günlerde, devrimci çevrelerde, MHP'nin daha ne kadar dayanabileceği meselesi tartışılıyor. Bazı arkadaşların bu soruya getirdiği yanıt, zamanlama olarak, şöyledir: 

—I veya 1.5 yıl... 

Bu arkadaşlara göre, 1 ve 1.5 yıl sonra MHP yok olacak, Türkiye siyaset sahnesinden silinecektir... 

Devrimci propaganda ile gerçekler arasında sımsıkı bir bağ vardır. Ancak propaganda ile gerçekler arasındaki zamanlama, her zaman birbirini tutmayabilir. Örneğin çoğumuz, kitlelere sık sık tek çıkış yolunun devrim olduğunu söyleriz, ama izlediğimiz siyasetler, uyguladığmız mücadele yöntemleri, bir devrim durumunun mücadele yöntemlerinden çok farklıdır ve kuşkusuz biz haklıjızdır. 
Çünkü zaman unsuru, nihai hedefe ulaşmak için henüz elverişli değildir. 

Şimdi, bu gerçeklerin ışığı altında MHP'nin önümüzdeki 1 veya 1.5 yıl içinde siyaset sahnesinden silineceği varsayımını ele alalım: 

MHP'nin, özellikle ` 2.MC'nin çökmesinden bu yana gerileme ve dağılma sürecine girdiği doğrudur. 
Bu sadece MHP'nin hükümet ve dolayısıyle devlet içindeki avantajlarını önemli ölçüde yitirmesinden ileri gelmiyor, aynı zamanda, ABD de, Türkiye'deki ve dünyadaki gerileme ya da savunma sürecine paralel olarak MHP'nin arkasından çekilmiştir. 


MHP'nin arkasında bugün, sadece yerli gericilik vardır. Sosyal anlamda, burjuvazi ile toprak ağalığının en ge rici kesimleri... Devrimcilerin teşhir siyaseti de MHP'nin gerilemesinde önemli bir etkendir. 

Fakat bütün bunlar, MHP ye 1 veya 1.5 yıllık ömür biçmemiz için yeterli veriler değildir. Hele, MHP ile faşizmi özdeşleştirme gibi ağır bir yanılgı içindeysek, hiç değildir. Bu noktaları, sanırız açmamız gerekiyor: 

MHP'nin faşist bir parti olduğuna kuşku yoktur. Ancak, faşizmle MHP'yi aynı şey kabül etmek yanlıştır. MHP, Türkiye faşizminin en bell başlı "legal" örgütlerinden birisidir. 
MHP'nin kapatılması ve daha da ö nemlisi siyasi bir güç olarak dağıtılması, ülkemizde faşizmin gerilediğ anlamına gelir, ama yok olduğu anlamma gelmez. Çünkü faşizm tehlikesi ve faşist partilerin yeniden vücut bulma olasılığı, faşizmin sosyal ve ekonomik temelleri ortadan kaldırılmadan daima varlığını korur, MHP, kendisine biçilen ömür içinde yok olsa bile, faşist hareket yok olmaz; başka örgütler halinde yeniden kendisini gösterebilir. Kaldı ki, MHP'nin siyası bakımdan etkilediği 1 milyon seçmenin varlığını da hesaba katmak gerekir. 

Biz, kendi adımıza, sadece MHP le değil, fakat aynı zamanda faşist hareketle çok daha uzun vadeli, çok daha çetin bir mücadeleye hazır olunması gerektiğini düşünüyoruz. 
MHP'yi en geg 1.5 yıl içinde yok sayıp, şimdiden, kutup sayısı düşürülmüş bir mücadeleye uygun saflaşma- ya yönelinmesini erken buluyoru MHP ye ilişkin bir zamanlama hatası- nın yapıldığını ve ayrıca, faşizm olgusunun büyük ölçüde MHP ile özdeşleştirilmesi gibi çok daha vahim bir hata eğilimi içinde bulunulduğunu düşünüyoruz. 

Unutmamalıyız ki, devrimci pol tikada olobilirliklerin inkar edilmesine yer yoktur. Yeni siyasetler te pit edilirken, her olasılık tek tek ele alınmalı ve hepsine yeni siyasetler çinde yer verilmelidir. Gereken teorik ve dolayısıyla pratik esneklikten yoksun siyasetler, devrimci hareketi düş kırıklığına uğratabilir. Oysa bugün ülkemiz devrimci hareketinin, çok fazla yanılmaya tahammülü olmadığı gibi, hakkı da yoktur. 

Biz, MHP'ye kısa vadede "yolcu" gözüyle bakmanın, genel olarak faşizme karşı mücadeleyi zaafa uğratacağını düşünüyoruz. 


“Aydınlık evimize mutluluk ve demokrasi getirdi” 


Biz Çubuk'ta görev yapan evli iki öğretmeniz. Aydınlık gazetesi çıktığında zaman zaman alıp okuyorduk. 


Aydınlık'ın diğer gazetelerden farklı bir gazete olduğunu gördük. 
Biz öğretmenlerin sorunlarına hiç bir gazete yer vermezken Aydınlık" da öğretmenlerin sendikal hakkını savunan, sorunlarını anlatan yazılar çıkıyordu. Bu nedenle Aydınlık'a abone olduk. 20 aya yakın bir süredir evimize sürekli Aydınlık alıyoruz. Aydınlık evimize kendisiyle birlikte ınutluluk ve demokrasi ge tirdi 

Aydınlık meclisinde çıkan birçok tartışma bizir evde de değişmelere neden oldu. Şimdi yapacağımiz her işi beraberce karara bağlayip uyguluyoruz. 


Biz okullarda, öğretmenlerin birbirine düşman olmasına, aynı okulda görev yapa” iki öğretmenin birbirlerinin kafasında sopa kırma- 


sına, gene aynı sırada oturan iki öğrencinin birbirine kin duymasına karşıyız. Rusya'ya, birçok öğretmenin canına kıyan MHP'ye, emperyalistlere ve toprak ağalarına karşı milyonların gür sesini her gün bir kat daha yükseltiyor Aydınlık. 
İşte bu noktalarda Aydınlık'ın görüşleriyle düşüncelerimiz birleşiyor. 


"Daha Güçlü Daha Taze bır Aydınlık" kampanyası için üç yıldır biriktirdiğimiz 55 adet sigara koleksiyonumuzu veriyoruz 


Bütün öğretmenlere sesleniyoruz: Çocuklarımızın can korkusu olmadan okullarına gidip gelebilmesini istiyorsak, köylülerin ağaların baskısından kurtulmasını istiyorsak, ülkemizin birlik barış ve özgürlükler ülkesi olmasını istiyorsak bütün gücümüzle kampanyayı destekleyelim. 


ANKARA Çubuk'tan iki öğretmen 


” Mangıt köylüleri 6.000 lira gönderdi 


Bizler Ceyhan'ın Mangıt köylüleri, Aydınlık ilk çıktığında açtığı kampanyaya katılmamıştık. O dönemler revizyonist (o görüşlerin etkisinde olmamız bizleri sahte solun maceracı eylemlerine itti. Aydınlık halkı parçalayan, güçsüz bırakan değil; halkı güçlendiren halki birleştiren bir siyaset izliyor. Bu nedenledir ki, halk birleşiyor, Aydınlık'ın görüşlerini ve tahlillerini hayat doğruluyor. Biz bunları o dönemde anlayamamıştık. Oysa gerçekler balçıkla sınanmaz . 

Aydınlık ilk çıktığından bu yana büyük bir mesafe katetti. İlk defa Türkiye'de devrimci bir günlük gazete olarak halkın önüne çıktı. "Bilin- 


meyen Sol" dizisiyle halkın kafasını karıştıran soldaki mâceraçı gruplann her türlüsünü, Moskova'nın Türkiye'deki beşinci kolları vasıtasıyla yürüttükleri tüm yıkıcı faaliyetlerini sergiledi. MHP'nin Maraş katliamındaki rolünü tek tek ortaya çıkardı. 


Halka karşı suç işleyen kontrgerilla denen cinayet örgütünün tüm faaliyetlerini açıkladı. Bundan dolayı da gazetemiz MHP'nin ve Moskova'nın hedefi haline geldi. Türkiye halkı devrimci gazetesini yaşatacak güçtedir. Biz Mangıt köylüleri aramızda topladığımız 6 bin lirayı gönderdik." 


FİKİR MEYDANI 


TÜRKİYE ÖĞRETMENLERİNİN GELECEĞİ 


24 Aralık eylemleri 
Türkiye öğretmenlerinin ve Töb-Der'in 


geleceği açısından önemli bir olaydır. 


Eylem günü boykota katılan öğreifnenler sayı olarak on iki Sin civarındaydı. Bu sayı Türkiye öğretmenlerinin o yüzde 97'sinim, Töb-Der üyesi öğretmenlerin de yüzde 91'inin onayını kazanamamış bir katılıma oranıdır. Çeşitli mazeretler nedeniyle ya da okulda olay çıkabilir kaygısıyla okula gidemeyen öğretmenlerin de durumu göz önüne alınırsa, bu katılma oranının daha da düşeceği ucıktır. 


Kahramanmaraş katliamını protesto amacıyla kararlaştırılan ve uygulanan bu eylemin en önemli özelliği, okulları kargaşalık, huzursuzluk ve çatışma alanlarına dönüştürmeye yönelmiş olmasıdır. 

Eylemin o sonucunda elde edilenler şunlardır: 

1-Töb-Der o kapatılmış, Türkiye'deki bütün şubelerin çalışması durdurulmuştur. 


2- Binlerce öğretmenin görevlerine son veril- 


Bedrettin Dal 
(Öğretmen) 


miş, sayısız öğrenci okullardan atılmıştır. 


3- Gözaltına alınan, yaralanan, ölen, okuma hakkını yitiren öğrencilerin ve öğrenci aileleri- nin perişanlığına yol açmıştır. 


4- Devlet güçlerinin, hükümetin ve halkın dikkatleri, faşist odaktan sola çevrilmiştir. 


5- Töb-Der halkın geniş çoğunluğunun gözün- de antipatik bir görünüm kazanmıştır. İtibarı zedelenmiştir. 


24 Aralık eyleminin, 
Türkiye'nin bugünkü koşulları açısından yanlış mı , yoksa doğru mu olduğunu tartışmak bile 


gereksiz. Zaman ve kafa ` 


savurganlığı bir tartışma... 


olur böyle 
Ancak 


eylem kararının alınması, öğretmenlerin eyleme katılması, eylemin gerçek sahibiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya sermekte yarar var. 


HALKIN SESİ 


Töb-Der şubeleri eylemden üç gün önce, eylem talimatıyla haberdar edildiler. Genel Merkez “talimatı”, öğretmenlerin ve şube yöneticilerinin düşüncelerine ve onayına hiç bir biçimde yer vermiyordu. Karar, taban- dan ve şube yöneticilerinden kopuktu. Bu yönüyle korsan bir eylem- di. Genel Merkezin, öğretmenlerin görüşlerine dayanmaksızın bir eylem kararı alması bir rastlantı olamaz. Çünkü bu eylem önceden şubelerde de öğretmenler arasında bir tartışma konusu yapılabilseydi, demokrasi düşüncesi, o revizyonizmin kargaşalığını tecrit etmesi kaçınılmaz olurdu ve 
24 Aralık eylemi Töb- 
Der içinde yaşama olanağı bulamazdı. 


Şunu belirtelim ki, okulunda boykota katılmak zorunda kalan öğretmenlerin durumunu,eylemcilerin kefesine koymadan anlayışla karşılı- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR E 


İSTANBUL 


yoruz. Bunda sol teror örgütlerinden öğretmen - lere yönelebilecek gözdagının da payını düşünmek gerektiği kanısındayız çünkü. İşin. ilginç yanı, Bakanlıkça yapılan açıklamalardaki 11 binin üzerindeki boykotçu Öğretmenin içinde birçok Töb-Der üyesi olmayan ve hatta hiç benimsemeyen kişilerin de bulunma-CE 


Tüm olgular şu gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır: 24 Aralik eylemine damgasını vuran öğretmenler değil, onların örgütü değil, kargaşalıktan yarar uman revizyonist ve maceracı mihraktır. Bu açıdan bakılınca, Töb-Der'in kapa- 


tılması, eylemin tüm öğretmenlere o yüklenmesi yanlıştır. Kapatılması gereken, Töb-Der değil, 


Rusya'nın beşinci kolu aracılığıyla Türkiye'de yü rüttüğü faaliyetidir. 
Töb-Der'in kapatıldığı, öğretmenlerin ör- 


gütsüz bırakıldığı bugünün koşullarında, biz yurtsever (o öğretmenlere düşen görev nedir? İki olasılığa karşı hazırlıklı bulunmak ve görevlerimizi saptamak dürumurdayız: 


1- Töb-Der'in açılması için yasal çarelere başvurma. 


2- Öğretmeni kitle olarak kucaklayan yeni örgüt çatısının olanaklarını araştırmak. 

Ne ki, öncelikle meslegini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan öğretmenlerin yanında bulunmak ve bu yolda yasal girişimler yanmak. Öte yandan öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini kargaşalığa sürükleyen siyasetin talihsiz kurbanlarına hatalarını anlatmak, onları Türkiye'nin birliğini savunmaya çağırmak, bu yolda ikna edici ilişkilere girişmek.... 

Öğretmenlerin gelecegine ilişkin olarak bizim kişisel kanılarımız ve önerilerimiz bunlar. Dilegimiz, Türkiye'de birlik ve kardeşliğin, öğretmen kitlesinin ve eğitim kurumlarımızın yararına bir çözümün kısa zamanda bulunabilmesi. 


Boğaz hatlarına neden hep eski gemiler veriliyor? 


Denizcilik Bankası boğaz hatlarına yıllardır en 


BANDIRMA 
BALIKESİR 


Verdikleri 


sözü tutmayıp bizi kış ortasında sokağa terkettiler 


Ben on aydır Bağfaş-İşkur Montaj Fabrikasında montaj bölümünde çalışan bir işçiyim. Aslında anlatacaklarım ben ve benim gibi işçilerin sorunlarıdir 


Buraya bizler, bazı 


umutlarla girdik. Girdiğimizde bize "Şimdi montaj bölümünde- 


siniz, ileride sizleri kadroya alırız" diyerek en düşük ücretle (asgari ücretle) işe aldılar, Fakat daha sonra verdikleri sözün tam tersine senesini doldurmaya az kalan ben ve benim gibi arkadaşlarımı kışın ortasında kaderimizle başbaşa bıraktılar. Evet şimdi yetkililere soruyorum : Bu nasıl düzen ki işçi sahipsiz bırakılmış ve tüm çarpıklıkla rını işçiye yüklemiş? 

Yetkililere bir kere daha sesleniyoruz: Biz ler bu kışın ortasında ne yapabiliriz? DGM" 
lerle uğraşacağınıza biraz da işçinin sorun larıyla uğraşın. 


eski ve sürati az olan gemileri koymaktadır. Sabahları Kavaklar, Sarıyer Büyükdere, Yeniköy, Eminönü seferi, akşamları ise 8.10 vapuru ile Beşiktaş, İstinye, Büyükdere, Sarıye: ve Kavaklar arasında sefer yapılıyor. 
Bu vapurar şehir merkezinde çalışan yüzlerce işçi ve memuru her sabah ve akşam getirip, götürüyorlar ve Boğazın en uzun seferini yapıyorlar 

Tesadüf olarak bazen verilen yeni gemiler daha çabuk gitmektedirler, Sabah işe gidişte veya dönüşte en az bir saatlik bir zaman tasarufu sağlamaktadır. Varın yüzleri bazen binleri bulan yolcu sayısı ile bu zamanı siz ölçün. 

Yıllarca, isteğimiz yetkililer tarafından kulak ardı edildi. Vapurlar değiştirilmedi, ancak aynı model olan vapurlar degiştirildi. Yalova, Büyükdere vapurları haftada bir değişti. Halbuki bu gibi sürati az olan vapurların kısa mesafelere verilmesi ve uzun mesafelere süratli gemilerin verilmesi en akılcı yol olduğu halde kimsenin aklına gelmiyor 
Ya da geliyor bildiklerinden şaşmıyorlar. Acaba yetkililer bu uygulamaya ne zaman son verecekler? 
Eğer bu yanlış uygulamaya son verirlerse bizi çok memnun etmiş olacaklar. 
Bu haklı isteğimizi yerine getirmek isteyecek olan yetkililere şimdiden teşekkürü borç bilir, tüm yolcular adına teşekkür ederiz. 


Bir Grup Yolcu 


Üniversite imtihanı için 700 lirayı 


SİLİFKE MERSİN 


nereden bulalım? 


ÜSYM” nin yoksul öğrenciye yarayacak bir uygulaması yok mu? 


Her yıl üniversiteye binlerce öğrenci başvurmakta ancak bunun çok az bir kısmı üniversiteye girebilmektedir Büyük bir çoğunluğu da işsizler ordusuna katılıyor 

Bu ezici çoğunluk her yıl, her yıl sınavlara katılıyor ve sınavlara katılma oranı her yıl iki katına çıkıyor 

Ben burada sınavlara katılmak için yapılan bazi gereksiz harcamalardan bahsetmek istiyorum. Bir kere 100 lira verip broşür almak zorundasın, Gerek 


Istanbul 
Bahcelievler’ den yazan A.0. adlı 


okuyucumuza 

Mektubunuza çok sevindik. Sağolun, yalniz yönelttiğiniz soruları gazetede cevaplamak oldukça bir yer tutacak. Bu nedenle sizi görüşmek üzere İstanbul büromuza bekliyoruz. 
Selamlar 


AYDINLIK 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li işleri tamamladıktan sonra 6VU lira postaneye para yatıracaksın ki üniversite sınavlarına girme- ye hak kazanasın. Tabii bizim gibi taşra 'iselerin- de okuyanlar bir "yer" tutturabilir miyim diye çalışacaktır. Zaten girmesi de bir mucize. Bu ara 
700 lira ve yol paraları da 
dahil 1500-2000 lira tutuyor. Bu bizim gibi gün bulup, gün yiyenler için lüks değil mi? 


Bu yıl sınavlara 600 
bin kişi katılıyor. 706 
liradan 420 milyon lira 


para ediyor, Diyelim ki bunun 100 milyon lirası masraflara ayrıldı. Peki bunun 320 milyonu nereye gidiyor? Daha doğru- 
su her öğrenciden 700 
lira almaya gerek var mı? 
Milli Eğitim Bakanlığına ve ÜSYM yetkililerine soruyorum, bu hayat pahalılığında, her şeyin üzerine zam geldiği iş bulamadığımız bu günlerde 
700 lirayı nasıl verecegiz? Sizin yoksul öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak çalışmalarınız yok mu? 

Nevzat Üçyıldız 


FİRMA NAM VE HESABINA LEYLANDI OTOBÜSLERİ EN 
300 ADET EGZOST SÜPABI ALINACAKTIR 


İ.ET.T GENEL MÜDÜRLGÜNDEN 


1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve 
teklif isteme usulü ile ihaleye karılmış olup, şartnamede yazılı kanuni nisbetlere göre hesap edilecek teminatı ihtiva eden teklif mektupları 24.1.1980 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4. katla bulunan Levazım Müdürlüğü Taşıtlar Kısım şefliğine elden verilecektir. 

2— Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlügü Taşıtlar Kısım Şefliğinden bedelsiz olarak alınabilir 


(Basın: 10346-0064) 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 
YERALTI BORU ŞEBEKESİ YAPTIRILACAKTIR 

Kartal Soğanlık yeraltı telefon boru şebekesi yapım işi kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir. 

Bu işin keşif bedeli 4.722.138.14 TL. olup geçici teminatı 141.C64.14 TL dır. 

Bu işe ait şartname Gayretlepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük binamız!. katında 


İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 14.2.1980 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 

Ancak ihaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden 3 işgünü önce yeterlilik belgesi almak üzere belge komisyonuna müracaat etmeleri gerekir. 

(Basın: 10462-0067) 


| o lütfüoflaz | oflaz 


“Yaşasın Sovyetler Birliği” diyenlere karşı... 


Yaşasın Türkiye! 


Uşaklık ruhu, alkolle karışık bir çeşit şurup gibidir. 

Bu uşaklık şurubunu bir kere yuttun mu, ondan sonra şunları zırvalamaman mümkün değildir: 

“Rus ordusunun Afganistan'a girmesi bu ülkeye yardım içindir, Afgan devrimini korumak içindir... 

Aynı zamanda bu, enternasyonal dayanışmanın da bir gereğidir... 

Öyleyse Sovyetler'in bu hareketini desteklemek bir devrimcilik görevidir... 

Yaşasın Sovyetler Birliği! 

Yaşısın Afgan Devrimi!” 


Eh uşaklık şurubu bu... 

Şişede durduğu gibi meret! 

İşte böyle konuşturur adamı... 

Nefret! 

Yıldırım harekatıyla bir ülke işgal ediliyor. 

Yıldırım hızıyla bir ulus imha ediliyor. 

Böylelikle de haikların kendi kaderini tayin ilkesi resmen çiğneniyor. 

Ondan sonrada yurdumuzda birileri kalkıyor; bir ülkeyi işgal edenleri, bir ulusu imha edenleri alkışlıyor. 

Hiç şüpheniz olmasın, bunlar yarın-öbürgün Türkiye'nin işgali karşısında da aynı tavrı takınırlar. 

Hatta Rus tanklarına gönüllü kılavuzluk yaparlar... 

Kendi yurttaşlarını, Rus tankları altında ezilmesi, Rus cizmeleri altında çiğnenmesi karşısında da aynı tempoyu tutarlar: 

"Yaşasın Sovyetler Birliği..." 

Ya Türkiye.. O yaşamasın öyle mı? 

Hayır, işte buna asla razı olamayız. 

Çağımızda emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını veren ve bu uğurda canlarını feda eden atalarımızın kemiklerini sızlatamayız. 

Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerinde de "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız." g 

Bu uğurda hayatımızın ne önemi var. 

Rus tanklarının üzerine ölüme değil, düğüne gidercesine yürürüz. 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 

Yürürüz dus tanklarına karşı dilimizde İstiklal Marşı, elimizde al Bayrak: 

"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak." 


durmaz ki 


kkk 


Bugün Arganistan, yarın İran ya da Pakistan, öbürgün de Türkiye.. Tehlike kapımıza dayandı dayanacak... 

Bir avuç uşak dışında biz, siz,hepimiz, velhasıl 45 milyon kaderimiz ortak... 

Aynı gemideyiz, bu gemi batarsa 45 
milyon birden boğulacak... 

Onun için'hazırlıklı olmalıyız. 

Kuzeyden esen bu rüzgara karşı da, 45 
milyon insan etten bir duvar oluşturmaliyız. 

"Çanakkale geçilmez" misali. 


BULMACA 


O N O ub UON a 


SOLDAN SAĞA: 1) Dört yılda bir bütün spor dallarında yapılan ve uluslararası barışın simgesi sayılan yanşmalar. 2) Fizik biliminin ısı enerjisi ile hareket enerjisi arasındaki ilgileri ve olayları konu alan kolu. 3) Rahatlama belirten bir ünlem - Bir giyecek - Bere, 4) Çok J cimri - Kalın biçilmiş uzun tahta. 5) Fakat - Görgülü ve ince kimse, 6) Bir kimyasal element - Küçük körfez, 7) Bir hayvan - Saçma - Bir harfin okunuşu. 8) Alın ve burun yanlarındaki kemik boşluklarının iltihaplanması hastalığı - Geniş olmayan, 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Motorlu taşıtların parkedildiği yer. 2) Kurşun ve kalayın karışımından oluşan kaynaşlırıcı bir madde - Müzikte dur işareti. 3) Kimya- da İridyum'un simgesi - Paraca, parasal, 4) Tersi Türkiye parlamentosunun simgesi - Mezar. 5) Bir çeşit senet, 6) Tersi iyi ut çalan kimse - Asgari, 7) Tersi sonuna bir harf gelirse bir erkek adı Parlamento kulislerinde faaliyet gösteren siyasi gruplara denir. 8) Çok kısa zaman - İki sert cisimi birbirine tutturmak için çakılan iki ucu kıvrık maden parça, 9) Tersi 'taze' karşıtı, 10) Sahip, iye. 11) Bir gemici deyimi - Evin bir bölümü, 12) Kasa görevlisi. 


@ Romanya da savunmasını 


güçlendiriyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Muhtemel bir Sovyet müdahalesine karşı Ordu hazır bekletilirken Halk Savunma Örgütü diye bilinen milis güçle rinin de alarm durumunda olduğu bildiri! 
di. Haberi duyuran çevreler, Sovyet isti lasından korkmadıklarını, 40 yıl önce İ talyan işgalcilerini ezdikleri gibi Rusları da ezeceklerini belirttiler. Bu çevreler bir 
istila halinde 22 milyon kişiden en az 10 
milyonunun bir hafta içinde seferher e dilebileceğini açıkladılar. Bu arada Zagrep Üniversitesinde öğrenciler Rusya'ya karşı gösteri yaplılar. Öğrenciler "Bugün A fga nistan'a yarın bize" şeklinde sloganlar attılar. Gösteriler dolayısıyla üniversite öğrenime kapandı 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü de Yu goslavya'nın dokuz piyade tümeni, bir pa raşütçü tugayı, üç dağ tugayı, altı anti tank alayı ve 12 uçaksavar alayından oluştuğunu bildirdi 

TİTO'NUN SAĞLIĞI 

Tito'nun sağlık durumu ciddiyetini ko rurken, Yugoslavya Komünistler Birliği Merkez Komitesi yayınladığı bir bildiri de halkı birlik ve uyanıklığa çağırdı 

Bu arada ordunun teyakkuz durumu da devam ediyor 

Belgrad'dan resmen açıklandığına gö rc, federe cumhuriyetin savunma planı görüşülüü. 

Öte yandan sekiz doktordan oluşan sağlık kurulu Tito'ya ikinci bir ameliyat yapıp yapmamayı düşünüyor 

Komünistler Birliği Prezidyum üyesi Vladimir Bakarik de Tito'nun emri üzerine hastalığı sırasında ülkeyi yönettiği ve Tito'nun görevlerini yürütülen kukla- Komünistler Birliği Prezidyumunun son durumları görüştüğü gelen haberler arasında 

Öte yandan Belgrad resmi kaynakları yaptıkları açıklamada dokuz. teröristin yakalandığını açıkladı. Açıklamada terö ristlerin Hırvat olduğu bildirildi. 

Bu arada, Romanya'nın da dünyada durumun gerginleşmesi üzerine savunma kuvvetlerini güçlendirme kararı aldığı açıklandı. 


Islam ülkeleri, - 


ZAGREP UNIVERSITESİ 


OGRENCİLERİ "BUGÜN 


AFGANISTAN YARIN 


Yugoslavya'da "i milis kuvvetleri de alarma geçirildi 


LONDRA'DA DA 
GÖSTERİ 


'AN 
MÜSLÜMANLAR 
SOVYET 
BİRLİKLERİNİN 


DERHAL 
ÇEKİLMESİNİ 
İSTEDİLER 


AFGANİSTAN'DAN 


Schmidt:“Türkiye'ye olağanüstü bir yardım yapmaya hazırız” 


© Federal Almanya, Sovyetlere karşı yaptırım uygulanmasını 


destekleyecek 


BONN 
Almanya 
Helmudt 


Federal 
Başbakanı 
Schmidt, parlamentoda yaplığı bir konuşmada Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu ve Yakındoğu'daki nüfuzuna karşı koyabilmek amacıyla ülkesinin Türkiye'ye olağanüstü bir yardım yâpmaya hazır olduğunu belirtti. 
Schmidt, 1979'da olduğu gibi, Türkiye'ye çok yanlı yardımda bulunacaklarını ve bu konuda 


iran'da Kü uzlaşmaya 


insiyatifi ele alacaklarını açıkladı. 

Federal Almanya Başbakanı, Pakistan ve Hindistan ile de işbirliğini geliştireceklerini ve bu ülkelere ekonomik yardımı artıracaklarını bildirdi, 

Afganistan ve İran olayları üzerinde de duran Schmidt, ABD'nin İran ve Sovyetler Birliği'ne uygulamaya karar verdiği yaptırımları desteklediğini açıkladı. Sehmidt konuyla ilgili şunları söv- 


© Waldheim, Şahı yargılayacak komisyonu kurmaya çalışıyor 


© Homeyni'ye karşı komplo açığa çıkarıldığı haberi 


doğrulanmadı 
TAHRAN 


ların bir nedeni 


olarak 


ledi: 


“Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi ve İran'da ABD Büyükelçiliği personelinin rehin. 


poms « devletler huku- 


unun ayaXiar əlt'na alınmasıdır, 

Senmidt buna rağmen ülkesinin Sovyetler Birliği'yle silatısızlanma ve yumuşama konusundaki ilişkileri sürdürme niyetinde oldu. 
ğunu da sözlerine ekledi. 


rilerle varıldı 


nın Şahı yargılayacak uluslararası bir komisyon kurulmasını öngören bir karar tasarısını Güvenlik Konseyine (o sunacakları bildiriliyor. 

Kuveyt basının Ayetullah Homeyni'ye karşı bir KOMPLO komplonun açığa çıkarıldığı ve komplocuların 


Sovyet tehlikesini ele alacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

„„Dişişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, İslam 

ülkeleri Dışişleri Bakanlarının Rusya'nın Afganistan'a müdahalesini görüşmek üzere yapıla 

cak olan olağanüstü toplantısına katılmak üzere 

26 Ocak günü Pakistan başkenti İslamabad'a gidecek. 


Tüm İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının katılacağı toplantıda, Sovyetler Birliği'nin Islam dünyasına yönelik tehditleri ve Afgan mültecile rine yardım sorunlarının ele alınması bekleniyor. 

Anadolu Ajansının verdiği habere göre, Ankara'daki siyasal çevreler İslamabad Konferansının "Sovyet tehditine karşı dayanışması- nın bir ifadesi" olduğunu belirtiyor. 

Türkiye'nin İslamabad Konferansında, BM ve NATO çerçevesinde olduğu gibi Sovyet işgalini kınayacağı ve Rus askerlerinin A fganistan'dan geri çekilmesini isteyeceği bildi iyor. 

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi üzerine Suudi Arabistan yönetimi, Islam Zirvesinin acilen toplanmasını önermiş ve bu amaçla ilk aşamada Dışişleri Bakanları Konferansının yapılmasını istemişti. 


Arap “Ret Cephesi” 


Suriye'nin Başkenti Şam'da yapılan “Ret Cephesi" ülkelerinin toplantısında "Afganistan halkının ABD emperyalizmine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin desteklendiği" açıklandı. Gözlemciler, Rus birlikleri tarafından işgal edilen Afganistan'da "ABD emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesinden" söz edilmesini ilgiyle karşılıyorlar. 

Güney Yemen, Libya, Suriye, Cezayir ve Filistin Kurtuluş Örgütleri temsilcilerinin katıldığı 

” “Red Cephesi” toplantısında söz alan Suriye Dışişleri Bakanı Abdül Halim Haddam, İslam 

` dünyasının başdüşmanının ABD olduğunu ileri sürdü. Enver Sedat yönetiminin, İsrail ile anlaşa rak Arap davasına ihanet ettiğini iddialarına ekleyen Haddam, bütün Arap ülkelerinin Camp David anlaşmalarına karşı mücadele ettiğini sözlerine ekledi eg 

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etme sinden sonra yeniden faaliyetlerine hız veren “Ret Cephesi” temsilcileri, 26 Ocak günü Pakistan başkenti İslamabad'da yapılacak olan İslam Zirvesinin ertelenmesini talep ettiler. "Ret Cephesi'' Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki işgalini ele alacak olan İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısının İslamabad'da yapılmaması gerektiğini ileri sürdü. Bu itiraza gerekçe olarak "Pakistan'ın ABD emperyalizminin denetimin- de"' olduğu öne sürüldü. 

Hatırlanacağı üzere, Güney Yemen yönetimi BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Sovyet işgalini desteklemiş, Suriye ve Cezayir de çekimser kulmıştı. Filistin Kurtuluş Örgütü ise, BM'de gözlemci sıfatıyla bulunduğu için oylamaya katılmamıştı. Ancak FKÖ Lideri Arafat, kendisine Afganistan konusunda soru sorulmasını yasaklarken, örgütün Siyasi Büro Şefi Faruk Kaddumi, geçenlerde Sofya'da yaptığı açıklamada "Sovyetler Birliği'nin Afganistan a yardım ettiğini" ileri sürmüştü. 


Kürt azınlığın dini lideri Şeyh İzzeddin Hüseyni, Kürt delegeleri ile Tahran hükümetinin iyi- 


niyet heyeti arasında yapılan görüşmelerde, Devrim Muhafızlarının 


Sanandaj'dan çıkarılması konusunda anlaşmaya vardırıldığını açıkladı. 

Hüseyni uzlaşmaya varılmasına rağmen, Kürdistan'a özerklik verilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. 

Kürt milliyetinden olmayan Devrim Muhafızları, bölgedeki çarpışma- 


gösteriliyordu. 
WALDHEİM'IN 
TEMASLARI 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Örgüte üye çeşitli ülkelerin (o temsilcileriyle İran konusunda temaslarını sürdürüyor. Bir Amerikan televizyonunun bildirdiğine göre, Waldheim, devrik Şahı *yargılamak ; amacıyla bir uluslararası komisyon kurmak için çalışmalar yapı- 


yor. 
Bu arada, Meksika, Bangladeş ve Jamaika" 


gizlice kurşuna dizildiği yolundaki haberler, henüz İren makamlarınca doğrularmadı 

uveyt'te yayınlanan 
"El Ray El Am" gazetesi, küçük rütbeli su-' baylardan oluşan komplocuların Tahran'ı ele geçirdikten sonra Homeyni'nin oturduğu Kum kentine doğru gideceğini ileri sürdü. Gazete komplonun bir parçası olarak geçen salı günü Ahvaz civarındaki bir petrol boru hattına yapılan sabo tajı gösterdi. = 


b 


SALISBURY 


Zimbabve "'Yurtsēver Cephesi" ortak liderlerinden Joshua Nkomo seçim kampanyasına başladı. Nkomo iktidara geldiği takdirde parasız sağlık ve diğer sosyal hizmetlerle parasız eğitim olanakları tanıyacağını söylüyor. 


Nkomo, seçim kampanyasını 


aşlattı 


Gözlericiler seçimlere “Yurtsever Cephe'nin diğer ortak Başkanı Robert Mugabe ve ayrıca Muzorewa'nın katılacağını hatırlatarak, hiç bir tarafın iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamayacağını, ancak ittifak halinde seçime gidilmesi halinde yeterli çoğgunluğun sağlanabileceğini belirtiyorlar. 


al 
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" işgalci Rus birlikleri, 


EN 


© Kabil'deki yabancı gazeteciler sınırdışı edilme tehdidi altında çalışıyorlar 


© Sovyetler, Hini Okyanusuna 6 savaş gemisi daha gönderiyor 

Afgan ordusundan 4 bin asker daha direniş kuvvetlerine katıldı 

© WsSP'liler Afgan mültecileri için 
150 bin lira topladı 


İran sınırına yayılıyor 


KABİL/WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 
Afganistan'ı işgal eden 
Rus birliklerinin ülkenin güneybatısına doğru ilerledikleri bildiriliyor. 
Fransa Radyosu, Kabil, Tahran ve İslamabad' 
daki askeri gözlemcilere dayandırarak verdiği haberde, birlik ve tugayların kod numaralarını vererek, Rus askerlerinin Herat'ın bölgelere ulaştığını bildirdi. Sovyet işgalci birliklerinin Afgan-İran sınır kapısındaki İslam kale kentinden başka, birçok bölgede İran topraklarına 120 kilometre kadar yakınlaştığı öğrenildi. 
Batılı gözlemciler, İran'daki karışık durumu hatırlatarak, Tahran yö- 


HONG KONG (AA-AP) 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua 
Guafeng, 1980'lerde dünyanın en hareketli bölgesinin Ortadoğu olacağını, Hindiçini ve, Afrika'nın da bütün gözleri üzerine çekeceğini söyledi, 

Bilim adamları ile bir toplantı yapan Hua 
Guofeng, Sovyetlerin 


güneyindeki 


9 
Hna Guofeng: "1980 hareketli bölgesi Ortadoğu olacak” 


Afganistan'a yaptığı as- _ 


netiminin Rus tehlikesi- ne karşı yeteri kadar uyanık olmadığını söylüyorlar. 

KABİL HAVAALANI 

Batılı ajanslar Kabil Havaalanının bir Rus üssü haline getirildiğini belirtiyor. Görgü tanıklarına dayanılarak verilen haberlere göre, Kabil Havaalanına hâlâ çok sayıda Sovyet ve Doğu Alman uçakları iniyor. İşgalci askerler alanda fotoğraf çekilmesini yasakladılar ve resim çeken gazetecilerin filmleri derhal alındı. 


AMERİKALI 
GAZETECİLER 
Yeni Delhi'deki diplomatik kaynakların 


"lerde dünyanın en 


keri müdahale ile ne kadar hırslı bir devlet olduğunu Avrupalı liderlere gösterdiğini belirtti 

Çin ile Japonya arasında dostluk anlaşma- 
"larının o imzalandığını hatırlatan Hua Guafeng, Çin'in ABD ile bağlarını sıklaştırdığını söyledi. Çin Başbakanı, ülkesinin Üçüncü Dünya ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğini açıkladı. 


bildirdiklerine göre, Afganistan'daki tüm Amerikalı gazetecilerin ülkeyi terketmeleri istendi. Şu anda Afganistan'daki yaklaşık 50 Amerikalı gazetecinin bir otelde gözaltında tutulduğu bildiriliyor. Kabil'deki bütün yabancı gâzetecilerin haberleri 28 Aralıktan beri sansür altındaydı. 
DİRENİŞ SURU YOR Pakistan'ın Peşaver kentinde bir açıklama yapan Afgan direniş örgütlerinden Hezbi İslami'nin bir sözcüsü işgalci Rus 


birliklerine karşı Tarkar, Kunduz ve Paktia bölgelerinde şiddetli bir savaşın sürdüğünü 


söyledi. Bu arada Afgan Ordusu 20. Alayının, Rus danışmanları Ve işbirlikçi subayları öldürdükten sonra 4 bin askerle direniş kuvvetlerine geçtiğini açıkladı. 

Öte yandan, Atgan direniş kuvvetlerinin tek bir komuta altında birleşmek için görüşmeler yaptığı bildirildi 

SOVYET GEMİLERİ 

Sovyet Deniz Kuvvetlerine bağlı 5 savaş gemisi ve bir destek denizaltısının Hint Okyanusu na açılmak üzere Japon denizinden ayrılarak Doğu Çin denizine girdiği bildirildi. Agence France Press'e göre, Sovyetler Hint Okyanısunda bulunan 11 savaş gemisini takviye ediyor. 

İŞGALE TEPKİLER 

MSP'li parlamenterlerin Afganistan mültecilerine yollanmak üzere 150 bin lira topladıkları açıklandı, 

Danimarka Başbakanı Anker Joergensen, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'e 

gönderdiği bir mesajda 
Rus birliklerinin Afganistan'daki işgalini kınayarak Moskova'nın bütün askerlerini çekmesini istedi 


KIBRIS/KIBRIS/KIBRIS/KIBRIS/KIBRIS/ KIBRIS 


si 
Kamboçya'dan 
Yugoslavya' ya 


1979 yılına Uzak Doğuda Kam boçya'nın işgal edilmesiyle girdik. 

1979 yılını Afganistan'ın işgal edilmesiyle 
kapattık. 

Üeçtiğimiz yılın bu soğuk günlerinde Rusya'nın desteğinde Vietnam tankları, Kamboçya topraklarını çiğnerken çoğunluk bir halkın egemenliğinin ortadan kaldırılmasına gözlerini yummnayı yeğlemişti. 

Uzakdoğu, adı üstünde biraz uzaklardaydı. 
Dogru, durum biraz kaygı vericiydi. Ama önümüzd i yaz günlerinde imzalanacak bir SALT anlaşması vardı. Kamboçya'da "Vietnam yanlisi deng Samrin"le "Çin yanlısı Pol Pot" dalaşa dursun, çatışma bölgesel bir çatışma olarak kalabilir. Belki de Rusya ve Vietnam yatıştrılabilirdi. 

SALT 2 anlaşması bu dileklerle imzalandı. 
Cenevre'de Uluslararası Mülteciler Konfergası böyle umutlarla toplandı. Ama ateşin sıcak 4- levlerini daha yakından hisseden Güneydoğu Asya ülkeleri meselenin özünü hiç kaçırmadılar, Vietnam saldırganlığının durdurulmasını istediler. 

1979'un karlı günleri kapımızı çalarken, ateş doğudan biraz daha batıya kaydı. Ruslar Afganistan'a tepeden indirme yaptılar. 

Uzakdoğu'da Kamboçya'nın bağımsızlığının ve egemenliğinin çiğnenmesine gözler bu denli kapanmasa ,Vietnam yanlısı Heng Samrin'le Çin yanlısı Pol Pot gibi sözlerle oyalanılmasa, Afganistan'ın bağımsız bir devlet olarak haritadan silinmesi de biraz daha zorlaşırdı. 


Şımdı gözlerimizi brez açmışa benziyoruz, 


Ve topun ağzında üç ülke görüyoruz. Yugoslavya ve Rusya'nın zayıf halka ilan ettiği İran ve 4Pakistan 

Rusya dan gelen tehditlere dire: açısından ele alındığı zaman Yugoslavyasİran ve Pakistan arasında en uyanık olanıdır. Yugoslavya Çekoslovakya'nın işgal edildiği 1968 yılından bu yana cephesini tamamen Rusya'ya dönmüş ve halka dayanan topyekün bir savunma sistemi benimsemiştir. Bunun yanısıra Yugoslavya özellikle 1974 yılından bu yana muhtemel bir Rus saldırısına karşı bağımsızlık ve direniş ruhunu canlandıracak sistemli bir kampanya başlatmıştır. 

Dünyanın, tam da kargaşalığın arttığı bir sırada Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun sağlık durumunun ciddileşmesinden kaygı duyması boşuna değildir. Tito, Rus tehditlerine karşı ülkesini sağlam bir kaleye dönüştüren bir liderdir. Ve ateşin sıcaklığı hissedilmeye başlandıkca dostlarla düşmanların ayrılması da çok ı kolaylaşmaktadır. 

Yugoslavya'nın Balkanlar ve Avrupa'daki stratejik konumu bu ülkeye yönelen Rus tehditlerinin ciddiyetini artırmaktadır. Rusya'nın Yugoslavya'yı ele geçirmesi, Avrupa'nın göbeği- ne ve Akdenize inmesi demektir. 

Rusya yıllardan beri Yugoslavya'da azınlık milliyetler arasına sızmaya ve Kominform adlı örgüt aracılığıyla yıkıcılık yapmaya çalışmaktadır. Bulgaristan'ı kışkırtarak, Yugoslavya ile Bulgaristan arasında bir "Makedonya sorunu" yaratmıştır. Bulgarlar, Yugoslavya sınırları içinde yaşayan Makedonyalıların Bulgar asıllı oldugunu savunarak bu bölgede hak iddia etmektedirler. 

Rusya Tito'nun ölümünden sonra bu iki noktada baskılarını yoğunlaştıracak ve Balkanlarda bir kargaşa bölgesi yaratmaya çalışacaktır. 

Ne var ki daha şimdiden Yugoslavya'da milyonlar “Bugün Afganistan. Yarın Yugoslavya" diye gösteriler yapmaya başlamıştır. Halkın bu örnek tutumunun yanısıra Kamboçya işgaline karşı gereken tepkiyi göstermeyen Batı, bir Avrupa ülkesi olan Yugoslavya konusunda son derece hassas davranmaktadır. Bunlar Rusya'nın Yugoslavya'ya yönelik emellerinin karşısına dikilen önemli engellerdir. 


Kıbrıs ta Maraş yine gündemde 


© Kipriyanu, Güvenlik Konseyinde daimi üye ülkelerden, Türk tarafının Maraş” la ilgili 


planlarına engel olmasını istedi 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Kıbrıs sorunu şu gün lerde yeniden uluslararası gündemde yer almaya başlıyor. Öncelikle Maraş'ın Türk tarafınca iş letmeye açılması yolundaki girişimler dikkatleri üzerinde topluyor. 


Hatırlanacağı üzere, daha önceki toplumlararası gö rüşmelerin kesilmesinde Maraş konusundaki an laşmazlık önemli rol əy namışlı. Kıbrıs Türk yö netiminin Maraş'laki otelleri işletmeye açma girişimi, Rum yönetimi nin sert tepkisine neden oluyor 


Kıbrıs Rum Yönetimi 
Başkanı Kipriyanu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyexi olan ülkelerin Lefkoşe temsilcilerini ayrı ayrı ka bul ederek Maraş konu sundaki kaygılarını bildir di Kipriyanu, bu ülkele- 


rin, Türk yönetiminin Maraş'ı iskan etme ve o telleri işletmeye açma 


planlarına engel olmasını istedi 


MAGOSALI 
GÖÇMENLER 
PROTESTO ETTI 


KIBRIS TÜRK KESİMİNDE GENEL GREV 


LEFKOŞE 


Kıbrıs Türk kesiminde yeni zamları protesto etmek amacıyla 16 sendi kaya bağlı 1500 memur ve işçi dün sabah üç saat süreli bir genel greve gitti. 

Lefkoşe, Gazi Magosa, Güzelyurt ve Girne ile öteki yerleşim merkezlerinde uygulanan grev günlük yaşamı geniş ölçüde etkiledi. 

Greve, belediye işçileri, Kıbrıs Türk Hava Yolları personeli, telekomünikasyon idaresi memur ve işçileri de katıldılar. 

Önceki gün de, Lefkoşe'de İlerici Sendikalar Federasyonuna bağlı 


memur ve bir protesto yapmışlardı 

'Türksen Genel Başka nı Necati Taşkın'ın ver diği bilgiye göre greve 
katılma oranı yüzde 90 
oranındadır. Üç saatlik ihtar grevinin süresiz bir genel greve dönüşüp dö nüşmeyeceği yolundaki bir soruya Taşkın şu cevabı verdi: 


öğretmenler mitingi 


“Bu konu, 'Türksen bünyesinde oluşturulan grev ve eylem program komitesinin saat 17.00' 
de yapacağı toplantıda ele alınacaktır." 

Öte yandan, Kıbrıs'ın 
Rum kesiminde de hayat 


pahtalılığını protes an cıyla grev dahil çeşitli ey 

lemlerin başladığı haber verilmektedir 


YUNAN GEMİLERİ 
MAGOSA'YAN Yük 
ALMAYA BAŞLADI 


Yunan bandıralı 
"Spartan Pireus” adlı bir şilebin  Magosa'nın ser best liman bölgesinde yük almakta olduğu bildirildi. Bilindiği gibi, Kıbrıs Rum yönetimi Magosa limanının "korsan liman” olduğunu belirterek yabancı gemilerin bu limanda yükleme yada boşaltma yapmamalarını istemişti. 


menler düzenledikleri bir gösteri- 


Magosalı de, 


Rum göç- 
Lefkoşe'de kurulması 


nin, Denktaş tarafından önerilen geçici hükümet önerisini red- 


de, Maraş'ın Türk yönetimi tarafından işletineye açılmak istenmesini protesto ettiler. Rum göç menler, BM Genel Sekre terine, Yunanistan ve İngiltere'ye birer muhtıra ileterek Maraş konusundaki girişimlerin durdu rulmasını istediler, 
KIBRIS YÖNETİMİ 
DENKTAŞ'IN 
ÖNERİSİNİ 
REDDETTİ 
Kıbrıs Rum yönetimi 


Cnm 
Sekreterleri toplantısı 


dettiği açıklandı. 

Rum yönetimi sözcüsü, Lefkoşe'de verdiği demeçte, geçici hükümet diye bir formülün söz konusu olamayacağını bildirdi. Öte yandan sözcü, iki toplumun birbirlerine yaklaştırılması ve çeşitli konuları görüşmek üzere oluşturulacak komitelerin Ledra Palace Otelinde bir araya gelmesi yolundaki önerinin ise incelendiğini sözlerine ekledi 


y başında başlayacağını açıkladılar. ~ 3 
CİN © Her iki tarafın da görüşmeye büyük bir dele-\ i Ç ,gasyonla katılması bekleniyor. 


' 
Ankara'da yapılacak 
ANKARA (THA) 

“Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Genel Sekreterleri dönem toplantısının Ankara da yapılacağı öğrenildi. 

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, görüşmeye Yunanistan Dışişlefi Bakanlığı Genel Sekreteri Byron Teodoropulos ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Özdemir Yiğit'in yanı sıra daire başkanları da katılacak. 

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin son aşaması ele alınacak. 

'VHA'nın sorularını yanıtlayan Dışişleri yetkilileri görüşmenin büyük bir olasılıkla şubat 


e a m em vena em em ma a me ge a m 


18 Ocak 1980 


Ban ksif Federasy 


Kaya eylem birli 


onu Genel Başkanı Süleymaı: ği çağrısının ardında başka he- 


saplar olabileceğini belirtti. 


öm m 


42 bin üyesiyle banka işkolunun 
en büyük federasyonu tutum aldı 


Banksif, Bank-Sen'in 
“eylem birliği 


/4 


çağrısını reddetti 


eBanksif Federasyonu Genel Başkanı Süleyman Kaya: “Eylem birliği çağrısının altında 


Muhalefetin yükselmesi karşısında telaşa kapıldılar 


Garanti Bankası 


toplusözleşmenin 


runda kaldı. 


emekliye sevketmişti. 


Garanti 


"Garanti Bankası İşçileri #lerkez Temsilciler Kurulu" imzasıyla yayınlanan bildiride, işçilerin şikayet ettikleri sözleşme maddelerine deginilmeden, işverenin toplusözleşmeyi ihlal ettiği öne sürülüyor. 
Banka emekçilerinin en çok şikayet ettikleri ve işverenin 400'e yakın işçiyi emekliye sevketmek için dayandığı 55. maddeden bildiride hiç bahsedilmiyor. Bilindiği gibi, Bank-Sen yöneticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda ve dağıttıkları özel bültenlerde iş güvenliğinin kesinlikle sağlandığını belirttikleri halde, 
55. maddeyle sendikanın kendisine tanıdığı haktan yararlanan işveren son bir ay içinde 400'e yakın işçiyi 


İŞ GÜVENLİĞİ YOK emekçileri, 


Bank-Sen'in bildirisinde işgüvenliği hakkında tek satır yeralmadı 


@ Garanti Bankasında 400 işçinin atılmasını onaylayanlar bildiriyle suçu örtbas etmek istiyor * 


İŞÇİ SERVİSİ 

işvereni ile 
Bank-Sen Sendikasının imzaladığı ortaya ve işverenin sözleşmeyi öne sürerek giriştiği baskıların artması karşısında banka emekçilerinin başlattıkları mücadele üzerine Bank-Sen, alelacele bir bildiri yayınlamak zo- 


çıkması 


lirtiyorlar, 


imzalanan düşürüldü. 


Alemdar Porselen işvereni hakkında yasadışı lokavt uyguladığı gerekçesiyle 

soruşturma açıldı 


GEBZE (AA) 

Gebze'de kurulu Alemdar Porselen Fabri kası sahipleri hakkında yasadışı lokavt uygula dıkları gerekçesiyle Geb ze Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. 

Bir süre önce fuel-oil yokluğu öne sürülerek Alemdar Porselen Fab rikasında üretim durdurulmuş daha sonra da 


hammadde ve yakıt sıkın tısının giderilmemesi nedeniyle 145 işçinin işine son verildiği öne sü rülmüştü 

Lokavt kararına kar şi işçilerin başlattıkları direniş sürerken Gebze Cumhuriyet — Savcılığınca fabrikanın sahipleri Metin ve Çetin Alemdar hakkında yasa dışı lokavt iddiası ile soruşturma a çıldı 


Bank-İş, grevdeki Tam Sigorta işçileri için dayanışma gecesi düzenledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Bank-İş Sendikasının 
200 günü aşkındır sür 
mekte olan 'Tam Sigorta işçilerinin grevini des teklemek amacıyla bir gece düzenlediği bildiri- 


liyor 

Turan Engin ve çeşitli sanatçıların katı lacağı gecenin 19 Ocak Cumartesi günü Yeni Tepebaşı o gazinosunda yapılacağı öğrenildi 


Türk Harb-iş Yönetim Kurulu görev bölümü yaptı 
E Genel Başkanlığa Kenan Durukan getirildi 


ANKARA (AA) 

Yeni seçilen Türk 
Harb-İş Yürütme Kuru lu kendi arasında görev bölümü yaptı. 

Yapılan görev bölümü sonucunda Genel 
Başkan Kenan Durukan ikinci başkanlar: Remzi 


Durukan ve Çetin Soy ak, Genel Sekreter Yılmaz Örnek, İdari ve Mali Sekreter Mustafa Alpdündar, Genel Eğitim Sekreteri Meral Akteri Genel Teşkilatlanma Sekreteri Cahit Fengelli olarak belirlendi 


Lefkoşe'de hayat pahalılığını protesto grevi yapılıyor 


LEFKOŞE (THA) 
Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşe'de hükümetin bir süre önce almış olduğu ya saklama kararına rağmen Sivil Havacılık ve Liman “Dairelerinde bugün greve gidileceği açıklandı 'Türk-Sen tarafından yapılan açıklamada yapı lacak grevin hayat pahallığını protesto amacını 


taşıdığı bildirildi. KTD hükümeti tarafından ya saklanmasına rağmen ba zı resmi dairelerin de greve katılacağı bildirili yor 

Grev uygulama sonu cu telefon ve teleks bağ lantılarının -= kesileceği, hava ve deniz ulaşımının da yapılamayacağı b»Jir tildi 


sözleşmeyle, işverene istediği gibi işçi atma yetkisi verildiğini ve bunun esas sorumlusunun Bank-Sen yöneucueri olauğunu ifade ediyor. 
İşçiler sözleşmedeki "Disiplin Kurulu kararı olmadan kimse işten çıkartılamaz” hükmünün işverene yaradığını, çünkü Disiplin Kurulunun, başkan da dahil 4 işveren, üç işçi temsilcisinden oluşmasının taraflarca kabul edildiğini, bu durumda işverenin istediği işçiyi Disiplin Kurulu kararıyla işten atabileceğini be- 


Bildiride sözü edilen 79. madde- nin de işveren tarafından ihlal edilmesine sendikanın şimdiye kadar sessiz kaldığını bildiren Garanti emekçileri, bu maddeyle her yılın başında işverenin iş hacmini esas alarak saptayacağı kadro listesinin sendikaya gönderilmesinin öngörüldüğü nü, ancak bu zamana kadar sendikanın kadro kısıtlanması ile ilgili herhangi bir ğını söyledile; 
ranti Bankasında son 4 yılda mevduat ve iş hacmi 4 misliarttığı halde 1975'te 4 bin 500 olan çalışan sayısı, 1979''a kadar 3 bin 800'e 


girisimde bulunmadır. Bilindiği gibi, Ga- 


yatan gerçek UDC olabilir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Banka işkolunda 42 
bin civarında üyesiyle önemli bir yeri olan 
BANKSİF Federasyonu, sahte TKP'nin güdümündeki Bank-Sen Sendikasının “eylem birliği" önerisini reddetti. BANKSİF Federasyonu Genel Başkanı Süleyman Kaya bu konuda bir açıklama yaparak, Bank-Sen'in "eylem birliği" önerisi altında yatanın UDC adlı cepheleşme siyaseti olabileceğini belirtti. 


syman waya açıklamasında (o Bank-Sen'in “eylem birliği" için kendilerine de başvurduğunu, fakat bu çağrıya iştirak etmediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açikladı: 


“Biz Bank-Sen'in çağ nsina iştirak etmedik 
Çünkü bu lokal bir çağrıydı. Yani sadece banka işkolunu kapsıyordu. Oy sa eylem birliğinin sadece banka işkolunu kapsamaması gerekir. Tüm çalışanların her işkolunda çeşitli sorunları var. Bu sorunların çözümü için bütün kuruluşların örtak 


hareket etmesi gerekir, banka işkoluyla sınırlı kalmamalıdır, Bu 


yüzden Baık-Sen'in davetine olumlu bir karşılık vermedik ve eylem birliğine katılmadık” 


Süleyman Kaya açık- 


lamasında ayrıca Bank-Sen'in bu "eylem birliği" çağrısı altında yatan gerçeğin, sendikal planda bir UDC saflaşması yaratma girişimi olabileceğine de işaret ederek "Onlar söyle demek is- 


tiyorlar. 'Biz DİSK'in dı şınd- kalsak da böyle hi cephe yaratabilever güçteyiz. Bu çağrıların da açık olarak konmasa bile gerçek amacın bu ol ması kuvvetle muhtemel dir.” 


Dev Bank-Sen Genel Baskanı, Tez Büro-İş yönetimini uyardı 


“TKP” nin eylem birliği çağrısı, Tez Büro-İş” e 


kurulmuş bir tuzaktır” 


© Tez Büro-iş Sendikası ve işçileri bu oyunu bozacaktır” ” 


İŞÇİ SERVİSİ 
Tez Büro-İş ile Bank 
Sen arasında bu sendika 


ların yönetim organla rının aldıkları “eylem bir liği” yapma kararları hakkında bu işkolunda 


faaliyet gösteren Devrim ci Bank-Sen Sendikası genel Başkanı Yemliha 
Türk ile görüştük. Yemli ha Türk, görüşlerini şöyle özetledi 

Cam ve metal işkolunda olduğu gibi işkolumuzda da (KP tecritten kurtulma yollarını arıyor. 
Demirel hükümetinin kuruluşu sırasında Ecevit'in Demirel hükümetini örtülü MC olarak değerlendirmesi bu anlamda bir talihsizlik olmuştur ve sosyal demok- 


Yol işçileri geçmişte de sık sık hak grevlerine başvurmak zorunda bırakılmış- ol işçileri geçen yıllarda uyguladıkları hak grevlerin- 


YSE-İş greve hazırlanıyor 


@YSE-Iş, Bakanlığın 12 gün içinde uzlaşma toplantısı düzenlememesi halinde greve gidileceğini açıkladı 


ANKARA (ÖZEL) 
YSE-İş, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına anlaşmazlığın çözümlenebilmesi için uzlaşma toplantısı önerdi 
Bu öneriye rağmen işveren tutumunu sürdürürse greve gidileceği açıklandı. 
Türk-İş'e bağlı YSE-İş 


ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık sürüyor. 
Bakanlığın, YSE-İŞ'in yetkili olduğu işyerlerinde MİSK'e bağlı Köy YSE-İş ile toplusözleşme imzalanmasıyla başlayan uyuşmazlık üzerine YSE- 
İş yeniden toplantı önerdi. Bundan önce ya- 


| İLAN 
Tekel Likör Fabrikası Müdürlüğünden, 


MECİDİYEKÖY 


Fabrikamız 


ihtiyacı için 


1 adet şişe yıkayıcısı satın alınacaktır. 
Pazarlık 4 2.1980 Pazartesi günü saat 14,00' de Fabrikamız Satın Alma Komisyonunda yapı- 


lacaklır 
Muhammen bedeli 


1.050.000.—TL. Muvak- | 


kat teminatı 78.750.— TL dır. 


Buna ait şarinameler her gün mesai saatleri Fabrikamız İşlelme Şefliğinde görü- 


içerisinde ji İN 


Taliplilerin aynı gün ve satte teminatıyla | hirlikte Komisyonda hazır bulunmaları DUYU— 


RULUR 


| 


MÜDÜRİYET 


(Basın: 10423-0065) 


pılan toplantıda, işveren “şifahen” uyuşmazlıkları halletmeyi kabul ettiği halde, toplantı sonucu tutulması gereken tutanağı imzalamamıştı. Bunun üzerine YSE-İş işverene 14 Ocak tarihinde gönderdiği bir uyarıyla toplantı önerisinde bulundu. Yasaya göre, Bakanlığın 12 gün içinde toplantıyı düzenlemesi gerekiyor. 

YSE-İş son durumla ilgili olarak "İşverenin Köy YSE-İş Sendikasını yasal olmayan yollarla kayırıcı tavrı YSE'de meseleyi grev aşamasına getirmistir” diyor. 

Öte yandan Türk-İş 
Genel Başkanı İbrahim Denizcier ve Genel Sekreter Sadık Şide, "acele ve önemlidir” kaydıyla Bakanlığa bir mektup yazarak, gerekenin yapılması ve işçinin mağdur edilmemesini istediler. 

YSE-İş ise sendika teşkilatına yayınladığı bildiriyle, tüm teşkilatın greve hazır olmasını istedi. 


rat insanlarda bir karamsarlık yaratmıştır. Moskova kaynaklı eylem birliğinin ne olduğunu, Afganistan'ın işgali olayı somut olarak bizlere gösteriyor, Bank-Sen yöneticileri daha düne kadar Tez 


Büro-İş'e “Sarı sendika, satılmış, vb.” dille saldırıyordu. Güneydoğu 


Tarım Satış Kooperatiflerinde yetki 'anlaşınazlığı sırasında Bank-Sen ile 


Tez Büro-İş Sendikalarının Katşilikli olarak yayınladıkları bildiriler 


halen elimizdedir. 

Tez Büro-İş'le Bank- sen arasındaki eylem birliğinin hayata geçeceğini de şimdilik sanmıyoruz. 
Ayrıca Tez Büro-İş kendisine destek arıyorsa zor günlerde kendisine uzatılan dost eli tutmalıydı. 
Temmuz 1979'da Uğur Batmaz'la Bank-Sen'e ta vır konusu aramızda görüşülmüştü. Görüş birliğine vardığımız meselelerde halen cevap beklemekteyiz. 

İKP'nin “eylem birliği” çağrısı, Tez Büro-İş' e kurulan bir tuzaktır. 


Tez Büro-İş Sendikası ve üyelerinin bu oyunu bozacaklarına (o inanıyo- 


ruz. Aksi takdirde Garanti Bankası üyelerinin başına gelenler hatta daha da fazlası, Tez Büro-İş üyelerinin de başına gelebilir. Bu yüzden Tez Büro-İş yöneticileri, bu düşünceyi yeniden gözden geçirmelidir. 


İşkolumuzdaki bütün sendikaları Rus uşağı Bank-Sen'e karşı tavır elmaya bir kez daha vağırıyoruz. 

. . 
Diyarbakır grevi 

davasına İş 


Mahkemesinde başlandı 


DİYARBAKIR (ÖZEL 

DİSK'e bağlı Genel İs Sendikasının 26 işçinin işten çıkarılması ve bazı hakların verilmemesini öne sürerek Diyarbakır Belediyesinde başlattığı grev 15. gününe girdi Belediye Başkanı Mehdı Zana'nın Bölge Çalışma Müdürü ve Genel-İş Sen dikası yöneticileri hak kında açtığı dava Diyar 


bakır İş Mahkemesind. 
başladı 

Belediye Baskan 
Mehdi Zana, 1250 işçi 


nin katıldığı grevle ilgil olarak AA muhabirin. 
yaptığı açıklamada sözu edilen 26 işçinin sendika nın militanları oldukla rını, çalışmadıkları gib başka işçilerin de çalı 

malarına engel oldukla rını öne sürerek, “Bu iş Çileri tekrar işe almam 


dedi 


Belediye Başkanı Böl ge Çalışma Müdürünün sendikaya alet olduğunu öne sürdü 

Genel-İş 7. Bölge Bas kanı Naip Aydın ise Za na'nın iddialarının gercek dışı olduğunu ileri sürdü 


Kızılay Kan Merkezi, halkı kan değiştirmeye çağırdı 


Kan verenler canlılık kazanıyor 


Kızılay Kan Merkezi doktorları halkı kan ver- 


meye çağırdı. 


vermenin insan vücudu için yararlı olduğunu söyleyen Kızılay İstanbul. Şubesi Müdürü Naim Dumlu “Kan vermenin yararlarını ecdadımız asirlar önce keşfetmiştir. Bilhassa bahar aylarında (mayıs) kışın durmuş kan tabir edilen pis kanı atıp yerine taze kan gelmesi için sülük vurdurup hacemat yaptırırlardı. Bundaki maksat aynen bugünkü çağın tıp anlayışına uymaktadır." şeklinde konuştu. Dumlu devamla “öyle ki kanın içinde bulunan alyuvarlar her gün bir miktar yenilenmektedir. 


Kan verildiği zaman bu 


venilenme işi kamçılıyor. 


Vücuttaki kan yapıcı organ olan kemik ılıği ile da- 


lakta çok miktarda 


genç hücreler dolaşıma girer 


kişi canlılık kazanır " dedi. 
Kızılayın günlük kan ihtiyacının 300 şişe civarında olduğuru, bunu yalnız 10 şişesinin bağış o- 


larak geldiği 


geri kalan ihtiyacınsa silahlı kuvvet- 


lerden karşılandığı belirtildi. 

Halkı kan bağışına teşvik etmek için TRT ve basının elbirliği yapmaları gerektiğini söyleyen Kızılay yetkilileri, Kızılay'ın bunun için bir tür teşvik aracı olarak çeşitli ödüller dağıttığını da hatırlat- 


tılar. 


Kızılay'ın ödülleri şunlar: 


On kere kan 


veren kişiye bronz madalya 


Onbeş kere verene gümüş madalya. 

Yirmibeş kere verene altın madalya. 

Otuzu geçene ise şilt veriliyor. 

Doktor Namık Dumlu “Halkı: kan bağışlamaya teşvik etmek için önce onu eğitmek sonra da onda kan verme isteğini uyandırmak gerekir" diyerek sözlerini bitirdi. 


MA Emmaa À İm A etkililerin arıza var efendim uğraşıyoruz 


po 


Kızılay İstanbul Şubesi Müdürü Naim Dumlu "Kan vermenin yararlarını ecdadımız asırlar önce keşfetmiştir” dedi ve halkı sülük vurdurmak yerine Kızı- 


lay'a kan vermeye çağırdı. 


derlerken vatandaşlar yüzlerini Haliç'in kirli sularındayıkıyor. 


İSTANBUL BELEDİYESİNİN HABERİ VAR MI? 
Hasip Muslahattin Mahallesi yılın yarısını susuz geçirdi 


AYTEN ERBAY 
Fatih'in Hasip Muslahattın Mahallesinin suları 
6 aydır akmıyor. Mahalle 


sakinleri susuzluktan perişan olduklarını, pislikten neredeyse 


koktuklarını söylediler. 
Kendileriyle görüştü gümüz Hasip Muslahattin Mahallesinde oturanlar- dan Şadıman Kadayıfçı 
“Almanya'dan geleli 45 
gün oluyor. Geldiğimden bu güne kadar sularımız hiç akmadı. Temelli gelmiştik ama bu gidişle Al- 


HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ 
BEYTEPE 
KAMPÜSÜNDE 
YAKIT 
İSAĞLANMADIĞINDA| 
ÖĞRENİME 
BAŞLANAMIYOR 


ANKARA(AA) 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerekli yakıt sağlanamadığından öğretime başlanamayacağı bildirildi. 
Beytepe Kampüsü 
Yardımcısı 


Dekan 
Prof. Dr. Gürol Ataman, yakıtsızlık nede- 


niyle kampüste, 15 
gün kadar önce derslere ara verildiğini hatırlatarak,bu süre içinde yaptıkları girişimlerden bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını belirtti. 


Prof. Ataman, kampüste bulunan fakültelerde birinci yarı- yıl eğitiminin tamamlanması için beş haftalık öğretim yapılması gerektiğine işarət etti. 
Gerekli 500 ton yakıtın sağlanması halinde bile kampüsteki tesislerin ısıtılmasının 4-5 gün süreceğini söyledi. 


manya'ya dönebiliriz." 


dedi. 


Bir başka vatandaş ise 

"9 aylık çocuğumu yıkamaya su bulamadığımız için 1,5 aydır yıkayamadık. Okula giden çocuklarım ise sabahleyin yüzlerini mahallenin çeşmesinde o yıkıyorlar" diyerek yakındı 


Manallede su çeşme, 


kasap ve camide akıyor. Mahalleli ise çeşmeden ve kasaptan su 


alıyorlar. Caminin hoca- 


sı kendisine yazı geldigini söyleyerek halka su aldırtmıyor. Mahallelinin su aldığı kasabın sahibi Şaban Fetta bu konuda şunları söyledi "Mahallelinin evlerinde suları kesik olduğu için bir kısmı bizim kasaptan su alıyor, Benim oturdu ğum evde de su akmıyor. 
Camiye gittik hoca vermedi, dükkandan akan su ihtiyacımızı karşılamıyor. Yetkililerden bir an önce mahallemize su vermelerini istiyoruz." dedi 


YÜZLERİNİ HALİÇ "VE YIKIYORLAR 

Kadir Bıçakçı da "A -- şağı yukarı bir senedir sularımız düzenli akmıyordu altı aydır ise tamamen akmıyor. Sabah kalkınca yüzümü yıkamaya su bulamadığım için eli- mi yüzümü Haliç'in o so ğuk suyunda yıkamak zorunda kalıyorum. Sular İdaresine telefon ettigimizde arıza var şimdi ilgileniyoruz. diyerek bizi oyalıyorlar.. şeklinde konuştu. 


AVUKAT NEBİ BARLAS: 
«Cemal Şener, sanıkları belli olan bir olaya karıştırılmak 


İSTANBUL(ÖZEL) 
İstanbul Barosu avukatlarından Nebi Barlas, müvekkili Cemal Şener' 


KONYA’ DAN SONRA 
Sivas” ın 
Bekirkayalar 
Mezrası da kuduz belirtisi nedeniyle karantinaya alındı 


SİVAS(AA) 
Konya'nın Burunagil köyünde görülen kuduz salgınından sonra, Sivas' ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bekirkayalar mezrasında da kuduz hastalığı görüldüğü bildirildi 
20 gün önce Bekirkayalar mezrasında bir köpek tarafından ısırılan üç çocuk ve bazı hayvanlar da kuduz belirtisi görüldü. Yudızeli Sağlık Ocağı Doktoru Tuncay Güral, Bekirkayalar mezrasının karantinaya alındığını ve 
80 yurttaşın aşılandığını 
bildirdi 


isteniyor» 


in 13 Nisan 1978 tarihinde meydana gelen Fikirtepe İş Bankası ve Ziraat Bankası soygununa karıştırılmak istendiğini, oysa aynı davayla ilgili olarak 
22 Şubat 1979 tarihinde 
MLSPB Savaşçıları olarak bilinen Işık Ergüder ve arkadaşlarının yakalanarak soygunla 'ilgili ifade verdiklerini ve İstanbul Sıkıyönetim Savcılığınca yapılan soruşturma sonucunda dava açıldığını belirtti. 

Barlas eski 2. Şube 
Müdürü Nihat Camadan tarafından (o Sıkıyönetim Mahkemesine yazılan yazıda müvekkili hakkında 


gıyabi tutuklama kararı olduğunu oysa aynı tarihlerde müvekkilinin 


Uğur Gür'ü öldürmeye teşebbüsten tutuksuz olarak yargılanarak beraat ettiğini de belirterek "Polis bu oyunu Ali Naki Özkan'ın yargılandığı ve Cemal Şener'in de karıştırılmak istendiği Zeytinburnu davasını etkilemek için yapmaktadır. Bu tür şeyler adaletin yüz karasıdır"' dedi. 


Cemal Şener daha önce de Niğde Cezaevinde 


tutuklu bulunduğu sırada meydana gelen Cerrahpaşa soygununa katıldığı polis tarafından iddia edilmişti 


Yaşar Kemal'in 
Ölmez Otu romanı, 
Türk-İsveç ortak yapımı olarak filme alınıyor 


STOCKHOLM(THA) 
İsveç Film Enstiti sü ile yapılan bir an laşma sonucunda Yaşar Kemal'in romanı ölmez Otu'nun filme alınması kararlaştırıl dı. 
Ortak başrolü 


yapımda oynayacak 
Türkan Şoray ve Ya şar Kemal filmle ilgili anlaşmayı imzaladılar. 
Yapımın bu yıl içinde 


çekilerek tamamlan ması bekleniyor. 


A m a EA 


o ömümemem eee m emen sz ami 


18 Ocak 1980 


AP'nin Sıkıyönetim Yasasında değişiklik isteği CHP”yi karıştırdı 


Sıkıyönetim Yasası, silah kaçakçılığını da içerecek 


şekilde genişletiliyor 


ANKARA (ÖZEL) 
AP hükümeti tarafındân hazırlanan ve TBMM' 
ye sevkedilen Sıkıyönetim Yasasında değişiklik yapılmasını öngören tasarı iki büyük partiyi bir kere daha karşı karşıya getirdi. Hükümet tasarınır. 
sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanının silah kaçakçılığını da içerecek şekilde genişletilmesini öngörüyor. 


Tasarı konusunda hazırlıksız yakalanan CHP' 
li parlamenterler Milli Savunma Komisyonundaki görüşmelerin ilk gününde herhangi bir görüş belirleyemedikleri için komisyon toplantısına katılamadiılar. 

Daha sonra da Komisyon üyeleri ile CHP Grup Yönetim Kurulları ortak bir toplantı yaparak yasa konusundaki görüşlerini belirlemek üzere çalışmalara başladılar. 

Bu arada hükümet tarafından hazırlanmış olan tasarıyı eksik bulan AP'liler her madde için verdi kleri değişiklik önergeleriyle tasarıyı daha da ağırlaştırmak isti yorlar 

Salı günkü toplantıda AP'liler sıkıyönetim komutanlarının siyasi partilerin merkez organ larının toplantılarına kadar, her türlü örgütsel toplantısına gözlemci gönderilmesini önerdiler. 
Ancak toplantıda Genel Kurmay adına hazır bulunan temsilci "Böyle bir değişiklik sıkıyönetimin 


İnşaatı aevam eden 5 katlı bir apartman 
Ada numarası 1571, parsel no: 17 
Burası da 
Muhtar Muhittin Özkan tarafından satılmış. 
Fotoğraf: 
AYDINLIK 


yükünü çok artırır" diyerek burs karşı çıktı. 

TASARI NELER 

GETİRİYOR? 

Tasarının getirdiği belli başlı değişiklikler şöyle: 

— Sıkıyönetime ilişkin bir suç ile ilgili davaya sıkıyönetim ilanından önce veya sıkıyönetim bölgesi dışında bile işlense, sıkıyönetim mahkemelerinde bakılacak; 

— Sıkıyönetim Mah- 
«emelerinin bakacağı suçların alanı genişletiliyor. İmza, mühür sahtekarlığı, PTT ‘mallarının çalınması, silah kaçakçılığı, silah taşıma, basın suçları, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili suçlar, dernek, sendika, mesleki kuruluşların kapatılmasıyla ilgili davalar da kapsam içine alınıyor. 

— Yanlış kimlik bildirme suçunun cezası üç ay ile bir yıl arasında belirleniyor. 


— Sıkıyönetim bölgesindeki olaylarla ilgili abartmalı haberler yayma- nın cezası altı ay ile iki yıl hapis, bin ile beşbin lira arasında para cezasına yükseltiliyor. 

— Sıkıyönetim mahkemelerinde görülen davalarda cezalar üçte bir ile yarı oranında artırılabiliyor. 

— Sıkıyönetim mahkemelerince verilen cezalar para cezasına çevrilemiyor , ertelenemivor. 


— İsteyen tanıkların gizli ifade vermesi ve duruşmaya gelmeden yazılı ifadesinin okunmasıyla yetinilmesi usülü getiriliyor. 

— İhbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulması mümkün kılınıyor. 

— Askeri mahkemelerde savaş hali hükümlerinin uygulanması getiriliyor, 


İstanbul” daki 


baskınlarda 5 milyon liralık kaçak hırdavat malzemesi ele geçirildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul 


Emniyet Müdürlüğü Mali Şube e- 


kipiermce Karaköy ve Kadıköy'de iki dükkanda yapılan aramalarda 5 milyon lira değerinde kaçak hırdavat malzemesi ele geçirildi 

Mali Şube Gümrük Tekel Kısmı ekiplerinin Kadıköy, Bağdat Caddesinde giyim eşyası satan üç ayrı dükkanda yaptıkları aramada ise 700 bin liralık Kaçak giyim eşyası bulundu. Her iki olayla ilgili olarak toplam 15 kişi gözaltına alındı. 


ÖRNEK MAHALLESİNDE 
"ÖRNEK” YOLSUZLUK! 


Muhtar, Bakanlığa ait arsaları satıp milyo 


HAMDULLAH YANIK 
STANBUL'un 75 
bin nüfuslu Örnek 

Mahallesi Muhtarı Muhittin Özkan, İmar ve İskan Bakanlığına ait arsa ve yeşil sahaları satıp, milyonlar vurdu. Bakanlığa ait arsaları 1977 seçimlerinden önce piyasa fiyatının altında satan muhtar Muhıttın Özkan, bir yandan para kazandı, bir yandan da oy aldı. 

Arsa ve yeşil sahaların değerli parsellerini akrabalarına ve tarafturlarına satan Muhittim Özkan, kendisinden bilgi almaya 


gelen vatandaşa 

size hesap vermek zorunda değilim"' diyor. 
Mahalledeki vatandaş 

lar, Muhittin Özkan'ın 

AP'den aday olmasına 


rağmen, MHP'ye daha yakın birisi olarak tanındığını belirtiyorlar. 


Muhittin Özkan'ın muhtarlığı döneminde MHP' 
li komandoların mahalledeki halk üzerinde terör estirdikleri ve haraç topladıkları da öğrenildi. 
MUHTARIN SATTIĞI 
ARSA VE YEŞİL 
SAHALAR 


Muhtar ‘Muhittin Özkan'ın. arsa ve yeşil saha olarak yaklaşık 150 bin metrekarelik alanı sattığı tahmin ediliyor. Metrekaresini 1000 ile 1500 lira arasında satan Muhittin Özkan, milyonlar kazandı. Özkan'ın akraba ve dostlarına bu fiyatın da altında arsa sattığı bildirildi. 

Elde edilen bilgilere göre, parsel numarası 
1491 olan park yerinin, 
1469 nolu çocuk park 


yerinin, 1534, 1535, 
1519. 1538, 1561, 1571. 
1570, 1569, 1567, no- 


lu yerlerin muhtar tarafından satıldığı belirtildi. 
Satılan diğer yerlerin de muhtarın onayıyla satıldığı öğrenildi. 


BAKANLIĞIN ELİNDE 
TESPİT VE 
DÖKÜMANLAR 
BULUNUYOR 


Yetkililerdeu alınan bilgiye göre, Örnek Ma hallesinde işgal edilip, satılan arsa ve yeşil sahalar hakkında bakanlığın elinde tespit ve dökümanlar bulunuyor. Bu döküman ve tespitlerin daha önce Ecevit hükümetine ve şimdi de yeni hükümete verildiği öğrenildi. 

Bakanlık yetkilileri tüm yurttaşların ihtiyacı olan yeşil sahaların 3-5 kişiye peşkeş çekilmeyeceğini belirttiler. Okul ve yeşil sahaların kesinlikle açılacağını belirten yetkililer, burada vatandaşları da mağdur etmeye ceklerini söylediler. 


TKP yanlısı Maden-İş 


yaygın bir grev hazırlanırken... 


Fabrikalara kışkırtıcı bildiriler 


dağıtılıyor * 


İSTANBUL (ÖZEL) 
TKP yanlısı Maden- 
İş Sendikası, MESS'e kar- 
$ı yaygın bir greve hazırlanır ve TKP yörüngesindeki gruplar "Sıkıyönetime karşı genel grev" çağrıları yapmaya devam ederken, son günlerde fabrikalara kışkırtıcı bildiriler dağıliimaya başlandı. 

"İşçi Bülteni-Devrimci Marksist Yayın"' başlığını taşıyan provokasyon bildirisinde, "AP hükümetinin saldırıları, CHP'nin bu saldırılar konusunda AP'ye açık bono vermesi ve hükümete 'diyalog' teklifleri, ordunun bu partileri emekçi sınıflar üzerinde daha kararlı ve çabuk bir biçimde yürümekte 'işbirliğine' zorlaması ve darbe tehditleri, faşist MHP'nin öncülügündeki faşist çetelerin sistemli terör ve katliamları. .. Bütün bu İÇ SA— VAŞ DİNAMİKLERİ başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi yığınların acilen kendi savunmalarını, (o örgütlenmelerini zorunlu kılmaktadır." denilerek şöyle devam ediliyor: 

"Buna verilecek cevap da aynı çapta olmalıdır. 
Bu cevap ise, işçi sını fının elindeki en büyük kozu, ÜRETİM kozunu oynamasıyla verilebilir. 
Yani işçi sınıfı acilen bir GENEL GREV hazırlığı içine girmelidir." 

Provokasyon bildirisin de daha sonra "Genel grevin sorumluluğunun 
DİSK yöneticilerinin omuzlarında olduğu, an- 


«işçi Bülteni-Devrimci Marksist Yayın» başlıklı provokasyon bildirisinde, “genel grev, silahlanma 


ve iktidarı alma” çağrıları yapılıyor 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cak Türk-İş'e bağlı sendikaların da bu grevin içine çekilmesi gerektiği belirtildikten sonra 
TKP ve yörüngesindeki grupların ortaya attığı “savaş komiteleri, Eylem birliği, direniş, can güvenliği komiteleri! gibi çağrıların benzeri şu kışkırtıcı çağrılar yapılıyor 

"Her fabrikada FAB- 
RİK KOMİTELERİ örgütlenmelidir. Bu fabrika, komiteleri, bölge şehir ve ülke düzeyinde merkezileştirilmeli ve tek bir EY-LEM KOMİTESİ'ne bağlanmalıdır. Genel Grev safarberliğinin genel kurmayı bu eylem komitesi olmalıdır. 

Merkezi Eylem Komitesine bağlı olarak bölge düzeylerinde SAVUNMA KOMİTELERİ kurulmalıdır. Savunma Komitelerinin görevi sınıfın sa- 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hakkında | soruşturma açıldı | 


© Tekel Başmüdürü köy bakkallarından 


bavilik için defter başına 150 lira yerine 10 biner lira para toplamış 
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| © Köy bakkalları 10 biner lira veya 
| bayilik defterlerinin verilmesini istiyor 
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Diyarbakır Tekel Başmüdürü ı İbrahim,Kilimci'nin, köylerde Tekel Bayiliği açanlardan defter başına 150 lira yerine 10 biner lira aldığı ve | hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Kilimci olayın ortaya çıkması üzerine Savcılığa ifade l vermeyi reddederek Bakanlıktan müfettiş istedi. 
Ancak müfettişin gelmesinden önce rapor ala- | rak Diyarbakır'dan uzaklaştı. | 


DIYARBAKIR (ÖZEL) | 


Diyarbakır Tekel Başmüdürü İbrahim Kilimci'nin dolandırdığı köy bakkalları savcılığa verdikleri ifadelerinde kendilerinden alınan 10'ar bin liraların geri verilmesinin sağlanmasını talep 

- ettiler. 
OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI? | İ o Diyarbakır Tekel Başmüdürü, Aziz Alakuş i adlı yurttaştan köy bakkafarının Tekel bayiliği için başvurmasını sağlamasını istedi ve karşılıl ğında bayi başına kendisine para vereceğini söyledi. 18 köy bakkalının müracaatını sağlayan 
| Aziz Alakuş Başmüdürden payına düşeni alal mayınca Savcılığa başvurdu. Olay bunun üzeri- | 
| ne açığa çıktı 
l başvuran Aziz Alakuş adlı yurttaş şunları anlatt: 
| "Diyarbakır'a bağlı 18 köy bakkalına ba- 
| yilik defteri tanzim edildi. Tekel Başmüdürü | 


Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Büromuza | 


Kilimci, aslında 150 lira olan defter fiyatı için, 10'ar bin lira para aldı ve toplam 180 bin lira para topladı köylülerden, 

"Ben daha sonra defter başına payıma düşen 1000'er liraları almak için müdürün evine gittim. Ancak müdür bu parayı bana vermek istemedi. Bunun üzerine müdürle aramızda münakaşa çıktı ve hatta kavga ettik. Bunun üzerine Müdür İbrahim Kilimci beni polise şikayet etti ve beni, 'evini basmakla' suçladı. Ben de karakolda bütün yolsuzluğu anlattım. Kendi payı- l ma düşenle birlikte dosyaya el konmasını isl tedim. İfadelerimiz alındı, dosya savcılığa gön- | derildi. Savcı soruşturma açtı. Bu sefer Başmü- | 
| dür İbrahim Kilimci Bakanlık müfettişi gelme- 
Í den savcılığa ifade vermeyeceğini söyledi. Bu l arada Savcılık, konuyla ilgili defter alan bakkal- | ların da ifadelerini de aldı ve bakkallar bu yolsuzluğu doğruladılar. İ "Ben durumu müfettişe de ayrıntılı olarak 
| anlattım, Müfettiş ayrıca bazı memurların da i- | 
İfadelerini aldı ve Ankara'ya geri döndü." l Bu arada Tekel saşmudürünün kendısıni çağırarak bu şikayetinden vazgeçtiği takdirde | kendisine 60 bin lira vermeyi teklif ettiğini de | söyleyen Aziz Alakuş şöyle dedi: 
| "Ben teklifi reddettim. Şimdi olan bakkal- | 
lara oldu. Bakkalların Başmüdüre gidip 'ya def- 
| terlerimizi ya da paramızı verin' dediklerinde 
| de 'Gidin, paranızı Âziz'den alın' diyor ve bakkalları bana gönderiyor." 
| Yolsuzluktan sonra Diyarbakır eski Tekel | 
Başmüdürü hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü ve görevinden alındığı bildiriliyor. 


a m m m m a a a m a a 


vunmasını örgütlemek olduğu kadar işçilerin silahlandırılması da olma- 


lıdır. Bu silahlanmanın en etkin yolu bizzat fa şistlerin ellerindeki silahların alınmasıdır." 
Bildiri de, "bir genel grevin ülkede her an bir devrim-öncesi durum yaratabileceği, bu durumda iktidarın eylem komiteleri tarafından ele alınması gerektiği" belirtiliyor. 


İŞÇİ KESİMİ 
ÜZERİNDE 
OYUNLAR 


Bilindiği gibi bir süredir TKP yanlısı Maden-İş sendikası MESS'e karşı greve o hazırlanıyor ve cam, Tekstil işkolların- daki uyuşmazlıkları da fırsat bilerek grevi bu dallara yaygınlaştırma- ya Türk-İş'e bağlı sendikaları da greve katmaya 


çalışıyor. Öte yandan 
TKP yönüngesindeki gruplar da ''Devrimci 


Sendika Muhalefeti-DSM' 
adı altında "'Sıkıyönetime karşı genel grev" çağ- 


rilar yaparak çeşitli kışkırtmalarda o bulunu yorlar. 


İşte böyle bir ortamda, karanlık güçler tarafından hazırlandığı açıkpa belli olan yukarıdaki 

ildirinin işçi kesimi üzerinde oyunlar oynama girişimlerinin giderek yogunlaştığını gösteriyor. 

İşçilerin ise gerekli sorumlulukla hareket ederek, bu tür oyunları tesirsiz hale getirmeleri isteniyor ve bekleniyor. 


Muhtarlara silah taşıma ruhsatı verilmesi istendi 


ESKİŞEHİR (AA) 


Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muhitiin Büyükaslan herkese silah taşıma ruhsatı verilmesini istedi. 

Büyükaslan dün verdiği demeçte, tüm halka silah taşıma ruhsatı verilmesi ve suç işleyenler için cezai hükümlerin de 

artırılmasının yararlı olacağı görüşünü savundu. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
TRT Genel Müdürü 
Doğan Kasaroğlu, İstanbul Radyosu'nda düzenlediği basın toplantısında, TRT'de siyasi partilere ayrılacak süreyi ve program biçimini, siyasi parti temsilcilerinden oluşacak bir kurulun saplayacağını açıkladı. 
Kasaroğlu açiklamasında, 359 sayıh TRT kanunu uyarınca yılda bir kez toplanan, siyasi partiler ve meslek kuruluşlarının katıldığı Danışma Kurulunun çalışmalarının sorunlara çözüm getirmekte yetersiz kaldığı- 


, m belirterek, yeni oluştu- 


rulması düşünülen kurulun 15 günde bir toplanarak, yapilacak yayınlara ışık tutacağını söyledi. Siyasi partilerin olumlu karşıladığı bu uygulamaya şubat ayının ilk haftasında başlanacağını belirten Kasaroğlu, aynı şekilde TRT'nin çeşitli hizmet dallarında da ayrı ayrı danışma kurullarının o oluşturulacağını ve bu kurulların en az ayda bir toplantı yaparak yayınlara ilişkin sorunları tartışacağını söyledi. 

TRT ÜCRETLERİ 

ARTIRILIYOR 

Doğan Kasaroğlu, 
TRT'nin yüklü giderlerini karşılayabilmek amacı ile 
350 lira olan televizyon 
ücretinin 500 liraya, 40 
lira olan radyo ücretinin ise 100 liraya çıkarılmasını önerdiklerini belirtti, 

TRT Genel Müdürü, 1 
Nisandan itibaren Doğu bölgelerinde saat 16.00' 
dan 19.00'a kadar süren bir ek yayın yapacaklarını, bölgede havanın erken kararması nedeni ile böyle bir düzenlemeye gerek duyduklarını, diğer yayınların ise normal sü- 
'relerinde gerçekleştirile- 


AjdaPekk 


İstanbul Radyosunda düzenlenen 


ceğini beliriti. 


Dizilere dalan polisler görev yapamıyormuş 
İzmir Emniyeti karakollardaki 


televizyonları toplattı 


İZMİR (AA) 
İzmir Emniyet Müdürü 
Yılmaz Sezgin, çeşitli 


kişi ve kuruluşlarca merkez karakollara hediye edilen televizyonları toplattırdı, 


Sezgin, görevli polislerin televizyondaki dizi filmlere dalıp yurttaşlara gerekli hizmeti vermedik- 


lerini söyleyerek şöyle konuştu : 
“Yaptığım kontrol- 


lerde, televizyon olan karakol ve merkezlerdeki polislerin içeri giren yurttaşı bile farkedemediklerini gördüm. Zaman zaman telefonlara cevap vermeye bile üşendiklerini saptadık. Bu yüzden televizyonları Müdüriyete getirttim." 


istanbul Ticaret Odasında düzenlenen 


seminerde iktisatçıların ülkemizi 


incelemeleri istendi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Uluslararası Iktisadi ve Ticari İlimler Öğrencileri Staj 


Derneğinin düzenlediği 


seminerde, 


iktisatçılarımızın ül- 


kemizi araştırmaları ve incelemeleri istendi. 
İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılan se- 


minere Boğaziçi 


Demir Demirgil, İstanbul 


Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Üniversitesi 


öğretim üyesi 


Dr. Ahmet Kalın, Sakıp Sabancı birer tebliğ sundular, 


“Türkiye'de yolları" adlı gil, ülkemizde ülkelerin 


Ekonomi seminerde yayınlanan 


öğretimi konuşan Prof. 
ekonomi yaklaşımlarının ve 


sorun ve çözüm 
Demir Demirkitaplarında ileri alındığı- 


sorunlarının ele 


m söyledi. Demirgil, ülkemiz iktisatçılarının Türkiye'yi 


inçeleme 


ve anlamaları gerektiğini için ilk. aşamada Batıda ve sosyalist ülkelerde geliştirilen düşünceleri iyi aktarmak ve iyi öğrenmek gereke- 


belirterek, "Bunun 


cektir. Ancak bunu yaparken eleştirici bir tutum için- 


de olmamız şarttır." dedi. 
Sakıp Sabancı ise, mizin kalkınmasında 


seminere sunduğu tebliğde, ülkevazgeçilmez 


unsurun "yetişmiş 


insan" olduğu üzerinde durdu. Sabancı iktisat eğitimi ve- 


ren öğrenim kurumlarının teknik yönden yetersiz 


öğre- 


nim süresinin az olduğunu söyledi. Sabancı, Üniversite öğrencilerine staj ve iş imkanlarının sağlanması gerek- 


tiğini de sözlerine ekledi. 


Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Demir Demirgil, seminerde konuşurken. 


bir toplantıda konuşan Pekkan, 


ŞÜLE ERSÖZLÜ 
GE Üniversitesinde uzun süredir bir vakıf hikayesi dilden dile dolaşmaktaydı. "Ege Ü niversitesi satılıyor" di yenler mi istersiniz, yoksa "Özel sektörle işbirli ği, üniversitede herkesin yararına olacaktır" di yenler mi? 


Olay şöyle gelişti: Yaşar Holding ve Metaş gibi şirketler üniversiteye başvurarak bir vakıf kurmak istediklerini söylediler. Kendi çıkarları doğrullusunda bu girişimi destekledikleri ve Yaşar Holding'le öteden beri yakın ilişkiler içinde 


^ oldukları söylenen bir kı- 


sım öğretim üyesi de vakıf kurma kararının Senatodan çıkmasını sağladı. 


Bunun üzerine İGD 


PartilerTRTde konuşacakları süreyi kendileri elirleyecekler 


Dedikodu ve söylentilere son veri mesini ist yen 


an”Önemli olan Türkiye'nin dünya ekranlarında temsilidir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


TRT Yöneticileri ile birlikte bir basın açıklaması yapan Ajda Pekkan, "Eurovision yarışmasında önemli olan Türkiye'nin milyonlarca ekranda temsil edilecek olmasıdır" dedi. 


"Ben bu olayı sportit bir yarişma olarak görüyorum. Sonuncu olmak bana bir şey kaybettirmeyeceği gibi, birinci olmak da fazla bir şey eklemeyecektir, Önemli olan Türkiye' nin dünya ekranlarında temsil edilmesidir. Bu konuda çıkarılan dedikoduların ve söylentilerin artık gerilerde kalması gerekli. Bu ulusiarara-, 


sı bir davadır." dedi. 


Aydınlık 


Ege 


Üniversitesinde 


Yaşar Holding’ ın kurmak istediği vakfı 


bahane eden İGD' liler öğrencilerden haraç topladı 


öğrenciler arasında sağcı olarak tanınan ve bu yüzden geçmişte tepki toplayan profesör Kemal Tarhan'ın vakfı destekleyenlerin başını çektiği söylentisini yaydı. Oysa &emal Tarhan vakıfla hiçbir ilişkisi olmadığını ve bunu destekleimediğini açıkladı 


Daha sonra yine İG: 
başta olmak üzere bazı gruplar, "Vakıf el atma dan bazı şeylere el atalım" dediler. Bir hafta kadar önce Tıp Fakültesi kantininde bir grup İGD'li, "Arkadaşlar okulumuz Yaşar Holding'e yemekhanesi ile birlikte satılıyor. Onun için şimdiden yemek paralarını biz toplayacağız" diyerek o günkü yemek paralarına el koydular. Öğrenöiler arasında vakıf o 


layma karşı gelişen naxıı tepki İGD tarafından bu yönüyle istismar edildi ve kasasını doldurmak amacıyla kullanılmaya çalışıl- di. 

Öte yandan esas ola rak reklam ve vergi düşürmeyi amaçlayan 
Yaşar Holding vakıf için 
4 milyon 800 bin lira sermaye koydu. Öğretim üyelerinin de 200 bin lira koymasıyla vakfın kurulması sadece vakıf senedi- nin imzalanmasına kaldı, 

Ancak önceki gün yapılan Senato toplantısın- dan sonra Ege Üniversitesi Rektörü Hakkı Bilgehan Ege Üniversitesi Vakfının kurulmasından vazgeçildiğini" açıkladı. 
Vakfın okurulmamasının nedeni ise Yaşar Holding ile bazı öğretim üyeleri arasında çikan anlaşmazlığa bağlandı. 
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Borcunu odeyemediğı için mahkeme kararı ue el konular Yunan beyrakh "Hek tor"' adh şilep İzmir Rafinerisinde görülmektedir. 


Borcunu ödemeyen Yunan şilebine mahkeme kararıyla el konuldu 


İZMİR (AA) 

Dikili limanında yanarken itfaiye ve öteki söndürme gemilerine borcunu ödemeyen Yunan bayraklı "Hektor" adlı şilebe mah keme kararıyla el konuldu. 

Türkiye Petrollerinin başvurusu üzerine, konuyu inceleyen mahkeme kurtanlan şilebin İzmir 


Rafinesine borcunu ödemesine kadar œl konulmasına karar verildi. 


Bundan bir süre önce "Hektor" adlı Yunan şilebi Dikili'ye getir: kükürtü boşaltmadan önce yangın çıkmış, bu neden- 


le yardım istemişti. İzmir 'rafinerisindefi : gönderilen 


ekipler, yangını, günlerce süren çabadan sonra köpük sıkarak söndürebilmiş, bunun karşılığı olarak da gemi sahibinden yedi milyon lira istemişti. Ancak borcun bugüne kadar verilmemesi üzerine, mahkemeye başvuran İzmir rafinerisi yetkilileri el koyma kararını çıkarttılar. 


18 Ocak 1980 


TİYATRO 


Tahir 


Her yeni yıla girildiğinde, geride kalan bir yılın siyasal, ekonomik, sanatsal, kültürel ve daha başka alanlardaki genel bilançosunu çıkarmak gelenek olmuştur. Eli kalem tutan kişiler oturur, geçmiş yılda olup biten belli başlı olayları özetler, sayılar döker, yapılan işleri toplum ve ülke açısından değerlendirmeye çalışır, böylece gelecek kuşaklar için yararlı olabileceğini düşündüğü ve umduğu belgelendirme işlevini yerine getirirler. 


Bunu da elbette —sanıldığı gibi— yansız olarak değil, tersine yan tutarak, yani kendi kişisel görüşlerini ve yorumlarını da katarak yaparlar, yapmak zorundadırlar. Günümüzün eleştirmeni ne vak'a nüvistir ne de zabıt katibi. Günümüzün eleştirmeni artık durağan değil, dinamik bir sorumluluk taşımaktadır. Gözlemci değil, yargılayıcıdır. Yansıtıcı değil, belirleyici ve saptayıcıdır. Çünkü artık yazan da, çizen de, ozan da, okuyan da, dinleyen de yaşamın aktif bir üyesi haline gelmeye 

. başlamıştır. Bu durumda bizim de görevimiz, bir yılda neler olup bittiğini öncelikle toplumsal gelişme ölçeğiyle yeniden tartarak, elimizden geldiğince Türkiye perspektifine katkıda bulunmak oluyor kuşkusuz. 


1979'un tiyatro bilançosu, daha önceki yıllarda olduğu gibi, salt Ankara ve İstanbul tiyatrolarını içerir,aynı zamanda da salt bir zümre tiyatrosu özelliğini sürdürür, genel görünümüyle. Bazı olumlu girişimlere, iyi niyetli çabalara karşın, bir üstyapı kurumu olan tiyatronun geniş halk yığınlarıyla kucaklaştığı, emekçi sınıflarının günlük yaşamıyla bütünleşebildiği yine görülmüyor. Açıkçası, 1979'un 1978'den, 1977'den, 1976'dan giderek daha önceki yıllardan farklı olduğu, sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuştuğu söylenemez. 


Üç ayaklı upuzun bir masanın çevresi- ne toplanıp hükümetçilik oynayan CHP ağırlıklı iktidar, işbaşında bulunduğu süre içinde Türk tiyatrosuna ve tiyatro emekçilerine ne bir güvence getirmiş, ne de onları Çeşitli baskılardan, saldırılardan, engellemelerden koruyabilmiştir. Özel topluluklar yine kendi koşullarıyla ve sorunlarıyla başbaşa bırakılmış, amatör çalışmaları ise "Umudumuz Ecevit'ten beklenmedik bir tokat yemiştir. 


Önce, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezince sekiz yıldan beri sürdürülmekte olan ve geçen yıl Şehir Tiyatroları bünyesine ak- 


Sa bahattin Ali 


"Sabahattin All öykü ödülü” 
oluşturuldu 


1948 yılında Kırklareli'nde katledilen Türk öykücülüğünün önemli adlarından Sabahattin Ali'nin anısını yaşatmak ve öykücülüğümüze katkıda bulunmak amacıyla bir ödül köndu. "Sabahattin Ali öykü Ödülü!" adını taşıyan ödül,yazarın ailesi ile yapıtlarını yayınlayan Cem Yayınevi tarafından oluşturuldu. 


"Sabahattin Ali Öykü Ödülü" öykü dalı dışında yazarın yapıtları üzerinde yapılacak araştırma, inceleme, eleştiri film senaryosu, oyun, müzik ve yabancı dillere çeviri dallarından birine her yıl değişerek verilecek. 


Bu konuda belirlenen ödül yönetmeliğine göre "Ödüle katılacak yapıtlarda sanat değeri taşımak, Türkçenin çağdaş gelişimine koşut bir dil ve anlatım gücü olmak, öykücülüğümüzün gelişimine katkıda bulunmak" koşulları aranacak. 


Ödüle bir kitap oluşturabilecek en az üç öyküyle katılınabilecek. 
Öykülerde yayınlanmama koşuluna ise edebiyat dergileri girmiyor. Ödülleri belirleyecek seçici kurullar- dan öykü dalı dışında olanlar uzmanlık konusuna göre değişebilecekler. Ancak öykü dalında Seçici Kurul, Atilla Özkırımlı, Asım Bezirci, Berna Moran, Cemal Süreyya, Cevat Çapan, Filiz Ali Laslo, Füsun Alok, Murat Belge ve Onat Kutlar" dan oluşuyor. 


“Sabahattin Ali öykü Ödülü"ne katılacak yapıtların her yıl 1 Ocak- 
31 Aralık tarihleri arasında şimdilik 
Cem Yayınevi adresine gönderilmeleri gerekiyor. Ödülü kazanan yapıtların açıklanma tarihi ise Sabahattin Ali'nin ölüm yıldönümü kabul edilen 2 Nisan günü olarak belirlen- 


GİSabahattin Ali öy- 
' iletdö artırılmak kaydıyla 25 bin lira olarak saptandı. 


sanat X edebiyat 


1979'a toplu bakış (1) | 


Devlet Tiyatroları yeni yıla Ergin Orbey'siz girdi. 
tarılan İstanbul Liseleri Tiyatro Örgütü nün (İLTÖ) ilk kez yurt çapında düzenlediği geleneksel şenlik, ikinci oyundan sonra İstanbul Valiliğinin buyruğuyla dur; duruluverdi. Gerçi Türkiye'nin çözüm bekleyen yüzlerce önemli sorunu dururken, İLTÖ olayının devede kulak kaldığı ileri sürülebilir ama, kişisel kanımız odur ki, bugün yurdumuzu altüst eden anarşi olayının kaynağında, böyle devede’ kulak gözüyle bakılan geçmişteki bir takım yanlış davranışların, sorumsuzca alınan kararların psikolojik etkisi aranmalıdır. Nitekim, şenliğin durdurulmasına ilişkin yazı da İLTÖ yöneticilerine ulaştıktan sonra ve ilgili okulların temsilcilerine duyurulduğu sırada, liseli gençler büyüklerine soruyorlardı: "Öyleyse ne yapalım? 
Sokağa mı dökülelim? Eyleme mi geçelim?" diye. 

İşte, olumlu uğraş içine girmiş, özveriyle, coşkuyla birşeyler üretmeyi amaçlayan gençlerde böyle bir tepkiye yol açmak da (öğrencilik yıllarında kendisi de kolej tiyatrosunda oynamış olan) "Umudumuz Ecevit'in kurduğu hükümete nasip olmuştur. Bu nedenle, İLTÖ olayının gerçek boyutları ve yan etkileri bizim için öbür ülke sorunları kadar önem taşımaktadır. 

İLTÖ şenliğinin durdurulmasından birkaç ay sonra Dostlar Tiyatrosunun Ankara'daki ("Brecht-Kabare" temsillerinin başlamasına da Sıkıyönetim Komutanlıgınca izin verilmedi. Çeşitli kuruluşların protestosuna yol açan bu olayın ardından İstanbul Birlik Sahnesinde Nazım Hikmet Ran'dan uyarlanan "1941-1942'den İnsan Manzaraları" adlı oyun da yasaklamalar- dan kendini kurtaramadı. Bu arada ağa e- der de bey bakar mı? Seçimlerden sonra işbaşına gelen yeni hükümetin yeni Kültür Bakanı da yeni yıla girilirken usturuplu bir taktikle, onca emek, onca para, onca umut karşılığı hazırlıkları tamamlanan "Ferhad ile Şirin"' balesini, daha ilk gecesi bile yapılmadan programdan çıkarttırdı. 

Kınamak? Neyi ve kimi? "Tencere di- bin kara, seninki benden kara!"' sözü boşuna değil, Bu konuyu noktalamadan önce, geçen aralık ayında yine aynı Kültür Bakanlığının buyruğuyla Devlet Tiyatrosunda hazırlıkları sürdürülmekte olan dört oyunun da provalardan kaldırıldığını belirtmeliyiz. Bunlar Eric Bentley'in "'Dosya", Turgut Özakman'ın "Sarıpınar 1914", Dürrenmatt'ın "V.Frank" ve Emmanuel Robis'in "Özgürlüğün Bedeli" adlı yapıtlarıdır. Bakalım bundan sonra neler olacak? 

Devlet Tiyatrosu dedik, o halde bu kurumun 1979'daki durumuna da bir göz atmamız gerekiyor. 

1979 yılına Devlet Tiyatrosu Ergin 
9rbey'in genel müdürlüğüyle girdi ve Cüneyt Gökçer'in genel müdürlüğüyle ve- da etti. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa bölümlerinin yanı sıra Antalya, Adana, Trabzon, Gaziantep sahneleri de devre- ye sokuldu, Çeşitli illere ve ilçelere de'tyunlar götürüldü. Doğruluğunu kesinlikle saptayamadığımız sayısal bilgilere göre Devlet Tiyatroları 1979 yılında yaklaşık 
1900 kez perde açmış, gişe gelirini 6 mil 
yon liranın üzerine çıkarmış, seyircisin üçte iki oranında artırarak , 600 bin dolar yına yükseltmiştir, Brecht, Fakir Baykurt gibi yazarların yapıtları ilk kez bu dönemde Devlet Tiyatroları dağarına alınmış, kültür ve sanat geceleri düzenlenmiş, "Kurnaz Avukat", "Yedi Köyün Yargıcı" gibi nitelikli çocuk oyunları sahnelenmiş, 


İnci Aral Gür'ün ilk öykü kitabı 
"Ağda Zamanı” çıktı 


Edebiyatımızın son kuşak kadın öykücülerinden İnci Aral Gür, daha önce Türk Dili, Soyut, Varlık, Dönemeç, Türkiye Yazıları ve Sesimiz gibi dergilerde yayımlanan öykülerini biraraya getirerek ilk kitabını çıkardı 

Sesimiz Yayınları arasında çıkan “Ağda Zamanı", Aral Gür'ün daha çok kadınları, kadın dünyasını anlatan 17 öyküsünü içeriyor. Kadınların toplumdaki ezilmişlikleri, (o bunalımları, (o başkaldırmaları Gür'ün öykülerinin ana temasını oluşturuyor. ; 
İnci Aral Gür'ün birkaç öyküsü, bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Irak'ta bir dergide de yayınlanmıştı. 


Türk oyun yazarlarının yapıtlarına hem öncelik tanınmış hem de yayımlanmaları olanağı sağlanmıştır. 


Tüm bu saydıklarımız (ve şu anda anımsayamadığımız öteki etkinlikler) elbette sevindirici bir gelişme muştusu getiren kıpırdanmalardı. CHP ağırlıklı hükümetin ömrü kısa sürdü ya da Ergin Orbey genel müdürlük koltuğunda topu topu bir yıl kaldı gibisinden özürler aramayalım. 
Bölge tiyatroları henüz kurulamamış, sanatçılar memur statüsünden ve anlayışın- dan kurtarılamamış, tiyatro-halk özdeşleşmesi gerçekleştirilememiştir. Her ne kadar bir seyirci patlamasından söz edilirse de, bu, (daha geniş ölçekte alınırsa) gerek turneler, gerek yeni oyunlar ve gerekse öteki tiyatrolara ve sinemalara göre (bunda TV'nin de artık çekilmez oluşu- nun rolü var, kuşkusuz) daha ucuz oluşundandır ve çok doğal karşılanması gereken bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde 
600 bin kişilik seyirci potansiyeli, İzmir, 
Adana ya da Bursa kadar nüfusu barındıran kentler için bile normal sayılır. 

Devlet Tiyatroları bakımından şu anda şans diye nitelendirebileceğimiz tek durum, Ergin Orbey'in görevden alınmadan önce kurduğu akılcı düzenle,bu düzenin uygulanmasından sorumlu olan İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya'daki Devlet Tiyatrosu müdürlerinin şimdilik görevlerinin başında bulunmalarıdır. 


İstanbul Belediyesinin denetimi altın- 
daki Şehir Tiyatrolarına gelince, 1979 
yılına, Hayati Asılyazıcı'nın genel: sanat yönetmenliğinde girdi ve yine onun sorumluluğu altında çalışmalarını sürdürüyor. Hayati Asılyazıcı'nın bu göreve atanması başlangıçta her ne kadar bazı 


Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hayati Asılyazıcı 


klik başlarını rahatsız etti ve onun ayağını kaydırmak için bazı küçük hesapların peşinde koşturduysa da, gerek Başkan Kotil'in, gerekse kendisinin sağlıklı bir kafa yapısına sahip bulunmaları, ödün vermeye yanaşmamaları ve özellikle, sağduyu çizgisinden sapmamaya özen göstermeleri yüzünden, kazan kaldırıcılarla onları izleme yanlışına düşenler, bükemedikleri eli öpmekten başka yol olmadığını anlayıp ya işlerine güçlerine daldılar, ya da bir köşeye çekilip oturmayı yeğlediler. 

1979 göstermiştir ki, belediyenin milyonlarca lirasını yutan Şehir Tiyatrolarının başına atama yaparken, Başkan Aytekin Kotil, gerçekten sağduyusundan başka sese kulak vermemiştir. Bu yazımızın kişileri övmeye ya da yermeye yönelik olmadığını ayrıca vurgulamayı gereksiz görüyoruz. Ne var ki Türkiye gibi sistemlerin oturmadığı, ortaokul öğrencilerinin dahi bilebileceği kavramların yüksek yönetici katlarında bile anlam kargaşasına yol açtığı, pornografik üretim teşvik edilirken gerçek sanat üretiminin zincire vurulabildiği bir ortamda bazı kişiler ister istemez önem kazanmaya, bazı olağan işler de olağanüstü nitelikte görülmeye başlanıyor. Bu bakımdan, Hayati Asılyazıcı' nın Şehir Tiyatrolarının başında bulunu- şu da, bu kuruluşun gereksinim duyduğu taze kanı sağlayacak bir etken olarak degerlendirilmelidir, kanısındayız. 

(Sürecek) 


Atatürk Kültür 


Merkezi'nin yeni yöneticileri 
, belirlendi 


bul Atatürk Kültür Merkezi'nin yöneticileri değiştirildi. 


Yapılan yeni atamalara göre, AKM'nin müdürü Kaya&Can'ın görevi, Can'dan önceki Müdür Aziz Coşkun'a verildi. Kültür Bakanlığı Başdanışmanlığına getirilen eski opera çalışanlarından Mükerrem Berk'in de Atatürk Kültür Merkezinde görevlendirileceği öğrenildi. 


Öte yandan yeni hükümetin işbaşına gelmesiyle istifa eden Film Yapım ve Gösterim Merkezi Müdürü Onat Kutlar'ın yerine de Son Havadis Gazetesi sinema yazari ve Sinema Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kami Suveren getirildi. 


Masa tenisinde İtalya'ya 4-3 


SEDAT ÜRETEN mücadele 
Masa Tenisi Mili Takımımız Akdeniz Oyunlarında kolaylıkla yendiği İtalya' ya İstanbul'da 4-3 yenilmekten kurtulamadı. 
Yugoslav Federasyonuna mensup uluslararası hakemler Vladimir Bosner ve Zelimir Manenica tarafından yönetilen müsabakalarsonuçlar 


Avrupa 1. liginde 


da sırasıyla şu 


Tek Erkekler: 

Vasil Aleksandiridis-Gio vanni Bisi: 2-0 (21/8, 21/13), Oktay Çimen-Massimo Costantin: 0:2 (15/21, 15/21), Tek Bayanlar: 

Kadriye Poyrazoğlu- Paola Bevilaqua: 0-2 (15 121, 15/21), 

Çift Erkekler: 

Vasil /Oktay-Giovanni / Massimo: 1-2 (19/21, 21/17, 12/21), 

Karışık: Oktay /Kadriye-Gio- vannni/Paola: 2-0 (21/18,21/ 
14), 

Tek Erkekler; , 

Vasil Aleksandiridis-Giovanni Costantin: 2-1 (21/12, 12/21, 21/18) 
Oktay Çimen- Giovanni Bisi: 0-2 (147/21, 13/21) 


Adav listesi verilmediği için 3 yıl yeni FİBA hakemimiz olmayacak 


3 yıl süreyle 
sadece 5 FİBA hakemi ile 


yetineceğiz 


iğ 


Hüsamettin Topuzoglu 


RAUF KORAL BUGÜN YELKENCİLERLE TOPLANTI 


YAPACAK 


Yelken Federasyonu Başkanı Rauf Korol bu akşam Yelken Kulübünde tüm yelkencilerle bir toplantı yapacak ve kulüp antrenörlerinden çalışmalar ile il- 


gili bilgi isteyecek. 


1980 yelken faaliyet programında 
birçok müsabakanın bulunduğunu, bu yüzden çalışmaların bir an önce başlaması için gereken her şeyin yapılacağını belirten Korol konu ile ilgili olarak şunları 


iç ve dış 


söyledi 
“Yelken sporunda maalesef gereken ilgi 


şarılı döneme yeniden 


için çok çalışmak zorundayız. Bu bölgesindeki yelkencilerle toplantı yapacağız. Buratartışılacak hem 


nedenle İstanbul 


da hem sorunlar de kulüplerin durumları 


antrenörlerden bilgi alınacaktır." 


geçen yıl gösterilmemiştir. Bu yıl programımıza iç ve dış birçok yarışma aldık. Eski ba- 


eden 


yenildik 


sonucu etkiledi alındı: 


FUTBOL FEDERASYONU 
YENİ KURULLARI AÇIKLANDI 


ANKARA (ÖZEL) 
Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim İskeçe düzenlediği basın toplantısında Futbol Federasyonu Kurulu ile Merkez Hakem Komitesini açıkladı 
"Amacımız Türk futboluna hizmettir. Hiç bir ayırım yapmadan prensiplere yönetmeliklere sadık kalarak görev yapacağız" diyen İskeçe' kurulları şöyle açıkladı: FEDERASYON KURULU: Av. 
Ayhan Sarman, Prof, Dr. İbrahim Ceylan, Dr. İlhami Güreyman, İk han Cavcav (Ankara), Sevket Bil- 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Eski Federasyon tarafından aday listesi verilmediği için Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda 
3 yıl süreyle sadece 5 
FİBA hakemi temsil edecek. Bu süre içerisinde isimleri verilmediği için hiç bir aday hakemimiz FİBA Jisansı almaya hak kazanamayacak. 
9 kişilik FİBA hakemi listemizden Gündüz 
Aktuğ hakemliği bıraklı, Kaya Örencik ise Kanada'ya giderek oraya yerleşti. Öte yandan sezon sonunda hakemliği bırakacak olan Afif Kayalı bu sezon son maçlarını yönetirken, AEE ES manda voleybol hakemi olan Haluk Tuncay'a da 
FİBA tarafından görev verilmiyor. Yeni FİBA hakemi olmaması ve bazılarının da görevden ayrılmaları ile 5 kişiye düşen FİBA hakemleri kadromuzda şu isimler bulunuyor: Hüsamettin Topuzoğlu, Hikmet Erdem, Nejat Duran, Ertan Anadol, Gökhan 
Günalp.. 


İSTANBUL (AA) 


açıklamalı 


kavuşmak 


ile ilgili 


ə Oktav’ ıniboğaz ameliyatı 


Ergun Hiçyılmaz: 


"Sporun meslek olduğunu savunanlar profesyonel arkadaşlardır” 


"Sporun meslek olduğunu savunanlar gibi, şampiyonluklara, madalvalara değil, sağlığa ve dostluğa koşacağız” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Amatör Sporcular Derneğinin sporun bir meslek olduğunu savunan görüşüne cevap veren Bisiklet ve Motorsiklet Federasyonu Başkanı Ergun Hiçyılmaz, "'Sporun meslek olduğunu savunan arkadaşlar profesyonel arkadaşlardır" dedi. 
ASD'nin sağlık ve eğitim için yapılan çalışmaları spor olarak 


» "Sağlık için spor kabul etmemesi üzerine, ülkemizdeki bazı gerçekleri görmezlikten 


yapılamayacağını ileri © gelemeyeceğimizi ifade eden Hiçsürenler, sağlıksız insanın 11927 şöyle konuştu: 


"Genel olarak düşünürsek, çospor yapamayacağını ğunluktaki sporcuların babaları asunutmasınlar" 


gari ücret ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Dolayısı ile öncelikle görevimiz bu geçim darlığı içindeki çocukları bakımsızlıktan, hastalıktan, tüberküloz, zafiyet vs. olmaktan kurtarmak onların yaşamasını, doğadan yararlanarak sağlıklı bir gelişim içinde olmasını sağlamak zorun- 


gin, Ertuğrul Dilek, Yalçın Karadeniz (İstanbul), Nurhan Erkaya, Le- 


mi Yerli, Süleyman Özçalışkan, Akın Barhan (İzmir), Mahmut Üçüncüoğlu (Trabzon), Zahit Akdağ (Adana) Semih Sevilen (Bursa). 


MERKEZ HAKEM KOMİTESİ: Halim Çorbalı (Asbaşkan), Celal Tar- 


"han,Cezmi Başar (Ankara), İhsan Tül- 


men, Sedat Özselçuk (İstanbul), Sinan Girgin (Eskişehir), Feyyaz Tuğrul, Hilmi Özyarar (İzmir). 

DIŞ İLİŞKİLER KURULU BAŞ-KANI: Eşfak Aykaç. 


dayız. Bisiklet ve Motorsiklet Federasyonu olarak sporun meslek olduğunu savunanlar gibi şampiyonluklara, madalyalara değil, sağlığa ve dostluğa koşacağımızı açıkladık. Bunun sonucunda başarılar zaten gelecektir. Sağlık için spor yapılamayacağını ileri sürenler, sağlıksız bir insanın spor yapamaya- 


Galatasaraylı futbolcular Fatih'in bulu nmadığı antrenman sırasında. 


© Uras, futbolculara, "Bundan sonra ağzınızdan cıkan lafa dikkat edin” diye sert bir uyarıda bulundu 

e Turgay Şeren, Fatih için “Ne biliyorsa her şeyi 


cağını unutmasınlar." 


OLDUĞU İİ 


Yerinde bir hatırlatma 


a 


w 
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Ali uras ve 
Turgay Şeren 
Galatasaray 'da doping yapıldığını yalanladılar 


İSTANBUL (THA) 

Bir süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Turgay Şeren'i suçlayan sözlerin basında yer almasından sonra yaygınlaşan ve özellikle kaptan Fatih'e maledilen doping söylentileri, önceki gün Fatih'in antrenmandan ayrılmasın- dan sonra yeni bir boyut kazandı. Fatih'in bulunmadığı antrenmanda önce bir konuşma yapan Ali Uras "Çok büyük bir camiayız, böyle olaylar biz istemesek de olabilir. Önemli olan bunlardan yara almadan kurtulmak"' dedi, Uras, 


ir”dedi futbolculara, ''Bundan sonra ağzınızdan çıkan lafa dikkat edin"' diye uyarıda bulundu. 
- DOFING 
SÖYLENTİLERİ 


YALANLANIYOR 

Bu arada bir gazetede yer alan "Galatasaray'da futbolculara doping yapılıyor"' şeklinde yayın: dan sonra konuyu ilişkin olarak görüşlerini açıklayan Prof. Ali Uras Teknik Direktör Şeren ve Masör Kubilay söylentiyi kesinlikle yalanladılar. "Biz : enayi miyiz ki bir takımın oyuncularına daha sezon başında doping yapalım. İkinci yarı bunun acısını yine biz çekmez miyiz" şeklin de konuştular. 


yeni boyutlara ulaştı 


Bisiklet Milli Takımı ilk seçmeleri yapıldı 


KONYA (THA) 
Alanya'da kampta but lunan Bisiklet Milli Takımında ilk seçmeler yapıldı. 
20 kilometre saate 
karşı büyükler yarışını Ankara bölgesinden Fa- 


tih Özmen kazandı. Ankara bölgesinden Hasan 
Can ikinci ve Ahmet Ak yürek de üçüncü oldular. 

Konya bölgesinderi 
Yusuf rcevt 6., Sadi Ebesek 11, ve Levent Düzen de 12.oldular. le: 


Liginde bugün 2 karşılaşma var 


Deplasmanlı bol Ligine'bugün yapılacak iki karşılaşma ile devam edilecek. 


Günün programı şöy- 


ŞEREN'İN SÖZLERİ 

Öte yandan Teknik 
Direktör Turgay Şerer yaptığı açıklamada, "Fa tih ne biliyorsa her şeyi açık söylemelidir" dedi. 

Bu arada Fatih olayı- 


DeplasmanlıBasketbol 


Basket- İstanbul (Spor ve Ser- 


gi Sarayı); nn Yönetim Kuruluna 16.00 Eczacıbaşı-Şe- Turgay Şeren tarafınkerspor, , dan aksettirildiğini belir- 
17.30 Beşiktaş DSİ ten Uras, Fatih'in Yöne-Spor. tim Kurulu tarafından 


dinleneceğini söyledi. 


iie ezan amm 


18 Ocak 1980 


Mersin AP... 


(Baştarafı 1. saytada) bombaları yağdırmaktudır. 

"Daha sonra Ortadoğu ve Türkiye'yi de kötü emellerine alet etmek isteyen Sovyetler Birliği" nin bugünkü yaptıkları bir tesadüf değil, Sovyetler Birliği ve benzerleri 


tarafından o hazırlanmış, önce Müslüman ülkeler üzerinde o uygulanmaya 


konmuş oyunun bir perdesidir. 

"Bizler AP gençleri olarak bütün bölücü ve yıkıcı tutumları hiç bir zaman tasvip etmedik ve etmiyoruz. Milletimizin bu tür tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Kurtuluşun materyalizm değil. 
İslamdan: olduğunu iddia "eden ve müdafa eden AP! 
nin milliyetçi mukaddesatçı gençleri olarak Afganistan'da dünyada ve Türkiyemizde zulme uğrayan, 100 binlerce Mijelümana; yapılan saldırıları nefretle kınıyoruz. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı saldıriyı lanetliyoruz. "' 


ALİ TANDOĞAN 
ÇAĞDAŞ BARAJ-İŞ 
GENEL 
TEŞKİLATLANDIRMA 
SEKRETERİ 


“Bugün Rusya'nın Afganistan'a müdahalesini, Rus sosyal-emperyalistlerinin Ortadoğu'ya hakim olmak için müdahale ettiği kanısındayız. 

"Dünyada bugün için 
ABD emperyalizmi gerilemiş durumdadır. runun yanısıra, Üçüncü Dünya ülkeleri için en büyük tehlikenin Rus sosyal-emperyelizmi olduğunu görüyoruz. Daha önceleri Rus sosyal-emperyali>minin Çokoslovakya ve Angola'ya yaptığı askerı müdahalede karşı-devrimi önlemek için müdahale ettiğini öne sürenler bugün yine aynı safsatayı öne sürmektedirler. Bu savı öne sürenlerin şimdi biraz düşünmesi gerekir. 
Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesini nefretle kınıyoruz." 


TİKP İSTANBUL 
İL KONGRESİ 
DEMİREL'E TELGRAF 
ÇEKTİ 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi İstanbul İl Kongresi, Başbakan Süleyman Demirel'e bir. telgraf çekerek, hükümetin sosyalemperyalizme karşı yurdunu savunan yurtsever Afganlıların yanında yer almasını yürekten desteklediğini bildirdi. 

Telgrafta şöyle denildi: 3 

"Bugün Afganistan'ın işgaline karşı çıkmak ve dünyanın böyük çoğunluğu ile birleşerek yurtsever Afgan halkının yanında yer almak, yarın ülkemizin başına gelebilecek aynı türden bir işgali önleyecek önemli bir adım olmuştur." 


İşçi 
,Partisi Aydın fi 


TİKP AYDIN İL 

ÖRGÜTÜNÜN 

AFGANİSTAN - 
İŞGALİNİ 

ORTALAŞA » 

PROTESTO 
ÇAĞRISINA AP VE 
CHP ÖRGÜTLERİ 

KATILMADI 
Türkiye Köylü 
Örgütünün Afganistan'ın Rus askerleri tarafından işgal edilmesini ortaklaşa protesto etmek için AP ve 
CHP Aydın İl örgütlerine çağrı yaptığı, ancak AP Örgütünün "bu konuda genel merkezlerinin yetkili olduğunu.., CHP ħ Örgütünün de "bu nazik dönemde böyle konularda konuşmak istemediklerini" belirterek çağrıya katılmadıkları bildirildi. 

TİKP Aydın İl Örgütünün 1.Kongre bildirisinde her iki partinin de bu tutumları (o eleştirilerek, “Yörük Ali efelerin torunları Aydın halkını, Kuvayi Milliye gazilerini, AP, CHP ve MSP'nin Aydın fl örgütlerini Afganistah'daki Rus işgalini protesto etmeye çağırıyoruz" denildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Merkez İlçe Başkanı ve YSE-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ekrem Burka Afganistan işgalini kınadı. 


TİKP... 


(Baştarafı 1. sayfada) larından ve Samandağ İlçe Yönetim Kurulu 
Üyesi Fuat Terzi'yi tutuklattırdı. İG D'liler son günlerde TİKP üye ve yöneticilerine saldırıda bulunuyorlar. 

“TIKP kurucuların- dan Fuat Terzi ve Bedii Can geçtiğimiz günlerde Samandağ'da başlarında Şefik Fırıncı ve Özcan Sahut'un bulunduğu bir grup İGD'linin saldırısına uğradı. Bir polis memuru, İGD'lileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Samandağ Savcısı Ali Bal polis memurunun aleyhte ifadesine rağmen İĞD'lileri tutuklatmadı. Savcı saldırıya uğrayan TİKP kurucusu ve Samandağ İlçe Yönetim < Kurulu Üyesi 
Fuat Terzi'yi 'tutuklattı. 


"Samandağ Savcısının İGD'lileri koruyan tutumunu kınıyoruz. Son Afganistan işgali ile ülkemiz üzerinde yoğunlaşan Sovyet tehdidi karşısında savcının bu tutumuna ilgililerin dikkatlerini çekiyoruz." 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hüküm süzdür. 

Tuncay BİRCAN 


Artova Cumhuriyet... 


(Baştarafı 1. savfada) 


ralarında Şişli Camisi arkaşındaki Gültepe Minibüs durağında M.Sabri Karahan isimli bir kişi minibüse bindiği sırada minibüse giren iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sabri Karahan'a iki el ateş eden saldırganlar kaçtılar. Yaralı Şişli Eftal -Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. Arabada yapılan aramada iki adet kovan bulundu. 

İstanbul'da meydana gelen diğer bir olay ise Zeytinbumu'ada saat 
13.15 sıralarında oldu. 
Yolda yürümekte olan 
Halil İbrahim Öztürk ve Hüseyin Şimşek adlı kişilere bir otomobilden ateş açıldı. Ateş sonucu yaralanan kişiler Çapa 
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındılar. 

Şişli'de bir döşemeci atölyesine giren silahlı iki soyguncu kasadaki parayı vermemekte direnen dük- 
"kan sahibi ile oğlunu tabanca ile yaralayarak kaçtı. 

ADANA'DA 

Adana'da dün iki ayrı olayda biri işçi iki kişi 


öldürüldü. Kiremithane semtinde 1229. Sokakta Çimento Oo Fabrikasında 


işçi İsmail Kandemir, silahlı kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu olay yerinde öldü. 

Anadolu Mahallesinde de Ömer Uğurludoğan adındaki şoför yine silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Öldürülen kişilerin sağ görüşlü olduğu söyleniyor. 


Öte yandan Adana Sümerbank Bez Fahrikasın- da çıkan olayda dört işçi yaralandı. İş Mahkemesinin toplu iş sözleşmesi yetkisini Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikasına, istifa dilekçesini gözönüne almaksızın verdiğini ileri süren işçiler dün saat 15.00 sıralarında direnişe geçerek fabrikanın giriş ve çıkışlarını tutarak üretimi durdurdular. 

Fabrikaya gelen güvenlik kuvvetlerinin içeri girdikleri sırada işçilerden Tacettin Yagan, Ahmet Ağaç, Hayati Yıldırım ve Şaban Maraşlıoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili olarak ikisi kız üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Adana'da gözaltına alman 1004 öğrencinin sorgulamalarına devam edildiği bildirildi. 

GAZİANTEP'TE 

Gaziantep Nizip Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Aydemir, dün öğleden sonra Nizip'in Şahinbey (Mahallesinde bir akıl hastası tarafından tabancayla taranarak öldürüldü. 

AP ERZİN İLÇE 
BAŞKANININ EVİNE 
PATLAYICI MADDE 

ATILDI 

Önceki gece Erzin AP 
İlçe Başkanı Celal Karakurum ve AP İdare Kurulu üyesi Rıfkı Kara'nın evlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak maddi hasar meydana geldi. 


Türkiyeli... 

(bastarafı 1. sayfada) rüyüş ve toplantıda hazır bulundu. Çeşitli milliyetlerden işçiler ve aydınlar gösteri sırasında, "Rusya, Afganistan'dan Defol!" 
sloganını haykırdı. 

Yürüyüş, Kopenhag'ın Belediye Meydanlığında başlayarak 5 kilometre-, lik bir güzergahtan sonra Sovyet Büyükelçiliğinin önünde sona erdi. 
~ Yurüyuş kolu, Sovyet Büyükelçiliğinin önüne gelindiğinde yüzlerce polis barikatlar kurarak, binayı kordon altına aldı. 
Göstericiler Rus Elçiliği- nin önünde Brejnev'in resimlerini yaktılar. 

Sovyet Büyükelçiliğinin önünde ilk konuşmayı Danimarkaca ve Türkçe olarak, Türkiye Halk Birliği adına Şevki Nart yaptı. Nart, konuşmasın- da, Rusya tehdidini belirterek Afganistan'ın işgalinin, Rusya'ya karşı teslimiyetçi siyaset izleyenlere büyük bir ders olduğunu ve bir şok etkisi yarattığını söyedi. Nart, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Brejnev' in ağzından düşürmediği, "Barış, özgürlük ve silahsızlanma" kelimelerinin ne kadar sahtekarca kullanıldığinı hepimiz gözlerimizle gördük. Rusya' nın Doğu Almanya'dan çektiği tank ve askerlerin nereye gittiğini gördük. 
Brejnev'in hedefinin 
Avrupa olduğunu .anladık. Bu nedenle Avrupa' 
nın Rusya'ya karşı birleşmesi artık şarttır." 

Daha sonra Pakistan 
Patan Derneğinin adına söz alan konuşmacı, "Bugün, Afganistan işgal edilmiş ise yârın, sıra Pakistan, İran ve Türkiye'ye gelecektir. Bütün İslam dünyası ve Avrupa ülkeleri, Rusya'ya karşı birleşmelidir"' dedi. 

Danimarka Hiristiyan Demokrat Partisi- nin sözcüsü de, Rusya" 
nın yeni bir dünya savaşı kışkırttığını ve Batı Avrupa'nın Rusya'ya hedef olduğunu söyledi. 

Merkez Demokratların temsilcisi ise, Avrupa birliğini savunarak, NATO' 
nun Avrupa'ya karşı yerleştirmek istediği füzeleri desteklediklerini belirtti. Daha sonra kürsüye çıkan iki Sovyet mültecisi Rusya'nın dünyanın en saldırgan emperyalisti olduğunu ve Rusya'ya karşı silahlanmak gerektiğini belirttiler. 

Afganistan Komitesi de yürüyüşten sonra, Afgan Halkıyla Dayanışma Gecesinin düzenleneceğini açıkladı. 

Geçen pazar günü de Danimarka Parlamentosunda grubu bulunan, Sol Sosyalistler Partisi, Sosyalist Halk Partisi, Komünist İşçi Partisi, Danimarka Genç Sosyalistler Birliği, Savaşa Karşı Birlik Örgütü ve Genç 
Komünist İşçiler Birliği ile beraber, Rusya'nın Afganistan'ı işgalini protesto mitingi yapmışlardı. 
Mitinge yaklaşık beş yüz kişi katılmıştı. 


Pr 

önlem... 

(Baştarafı 1. sayfada) 
çüde sınırlama getirmesini mümkün kılabilecek hükümleri içeren ve Millet Meclisinin dünkü oturumunda kabul edilen metne göre "amacı belli olmayan, tüzüğünde saptanan çalışma koşulları ve biçimlerinin dışına çıkan derneklerin kurulması yasaklanıyor. Dernek kuramayacak (| kişilerin derneklere üye olmaları- nın yasaklanması da hükme bağlanıyor. 

Kabul edilen değişiklik önergesine göre dernekler bundan böyle siyasetle uğraşamayacak. 
Aksine hareket eden dernekler kapatılacak ve yöneticilerine ağır hapis cezası verilerek 

Dernekler Kanununun 
35. maddesinde yapılan değişiklik ise, "'derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konuları dışında faaliyetlerini yasaklıyor. Ayrıca si-Tahlı kuvvetler ve kolluk 


` kuvvetlerinin hizmetleri 


ve personelin haklarına ir lişkin yasal hükümlerin uygulanması veya yeni hükümler (o konulmasına dair konularda dernekler çalışamayacak. 

Aynı maddede yapılan değişikliğe göre, öğrenci dernekleri "hiç bir biçim ve yönde siyasi veya öğrencilikle ilgili olmayan" eylemlerde bulunamayacaklar. 

Kabul edilen metinde derneklerin maddi gelir; leri üzerinde kısıtlayıcı hükümler de yer alıyor. 
Derneklerin kullandıkları alındı belgeleri, metne göre Maliye Bakanlığı tarafından bastırılacak, Alındı belgelerinde, bağış- ta bulunacakların açık kimlikleri ve imzaları yer 


alacak. 
Dernekler Kanununun 


63. maddesinde yapılan değişikliğe göre dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere GEZ VEAecele Bu had deye ek 1. madde ile derneklerin İçişleri Bakanlığı veya derneğin genel merkezinin bulunduğu yerin Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkemece kapatılabilecek. 

Dernekler kanununda yapılması kabul edilen değişikliğe göre derneklerin bundan böyle yü yüş ve benzeri eylemler düzenlemeleri ve katılmaları da kısıtlanıyor. 

Millet Meclisinin dünkü oturumunda AP Grup Başkanvekili Oğuz Ay- gün ve Gıyasettin Karaca ile MHP Grup Başkanvekili İhsan Kabadayı tarafından "önlem Paketi" 
nin görüşülmesi sırasında meclisin aralıksız çalışması önergesi MSP ve 
CHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. 

Millet Meclisi Genel Kurulunun gece de çalışarak önlem paketini tamamlaması yolunda AP' iilerce verilen önerge tartışmalara yol açtı. MSP' 
li Battal "Bu meclis muhtıra aldı diye gece karanlıklarında kanun çıkaramaz" dedi. 


‘Üstündağ... 


(Bastarafı 1. saytada) "Des-Tek" olan "Demokratik Sol Teknik Elema lar" grubuna bağlı mühendislerle görüştüğünü, kendisine böyle birşeyin intikal etmediğini belirtti; 

Görüştüğümüz Genel 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu ise olayıilk kez bizden duyduklarını ifade ettiler, 

Buna karşılık muhalefet içinde yer alan bazı mühendis ve mimar parlamenterler Odalarda TKP ile işbirliği yapılması kararından haberleri olduğunu, kendilerinin karşı çıktıkları bu meseleyi 
CHP Grubuna getireceklerini söylediler, 

Öte yandan önceki gece CHP İstanbul il yönetiminin CHP'li mühendislerle yaptığı toplantıda Oda kongrelerinde alınacak tutum tartışıldı. 
Öğrenildiğine göre toplantıda seçimlere katılan grupların gücü Demokratik Sol Mühendisler gru- 


buyla ilişkileri ve bu gruplarla ittifak için gerekli şartlar tartışıldı. 


Bütün gruplarla görüşme kararının alındığı toplantıda tartışmalarda TKP yanlısı Birlik Dayanışma ile ittifak yapmak eğilimi ağırlık kazandı. 

CHP İSTANBUL İL 
BAŞKANI GÜNDOĞAN 

Mühendis ve Mimar Odalarındaki son seçimlerle ilgili görüşlerini aldığımız Cumhuriyet Halk 


Partisi İstanbul İl Yöne- 


tim Kurulu Başkanı Fikret Gündoğan "CHP'nin bir ittifak kararının bulunmadığını ancak yönetime gelmek için oy hesabı yapmanın da hakları olduğunu" söyledi. 

Gündoğan, CHP'nin kendine özgü bir politikas'nın olduğunu kimseyle ittifak yapmalarının sözkonusu olmadığını öne sürerken, yönetime gelmek amacıyla herkesten oy almak için çağrı yapılabileceğini belirtti. 


19 Ocak tarihinde yaılacak olan İnşaat Mühendisleri İstanbul Şube Kongresinde CHP ve TKP yanlısı mühendislerin ortak tutum alacaklarının ortak bir bildiri ile açıklanmasından sonra il başkanının yaptığı bu açıklama, CHP'li mühendislerle TKP'lilerin ittifakının kesinleştiğini göste- 


riyor. 4 
HANGİ GRUPLAR VAR Öğrenildiğine göre 


Demokratik Sol, Moskova yanlısı Birlik Dayanışma dışında TSİP ve TİP yanlısı mühendisler ayrı bir liste çıkarmayarak TKP' 
yi destekliyorlar. Dev-Yol, Kurtuluş gibi gruplar da ayrı- bir liste çıkarmaya hazırlanıyorlar. Bu grubun CHP yanlısı mühendislerle kesinlikle ittifaka yanaşmadığı ve bu tutumun CHP' 
lilerin Birlik Dayanışmayla ittifaka girmelerinde etkili olduğu da söyleniyor. 


artık anlaşılmaktadır. 


ülkeleri için hayati ihtiyaçlarınm yüzde 


mek için Avrupa'yı 
Bu amacma uygun 


/ MM 
M1 


Savaş bulutları 


yağa kaldırmaya yetecektir. 

Moskova saldırır mı saldırmaz mı? Ne zaman böyle bir saldırıya girişebilir? Ne zaman olacağını tam kestiremesek bile, Sovyetlerin kendi gönlüyle durmayacağı 


yük bu yeni kabadayının amacı, dünyanın tek efendisi olmaktır. Her hamlesini bir yenisinin takip etmesi bu yüzdendir. 

Sovyetlerin şu anda gözü Ortadoğu' dadır. Dünya petrolünün önemli bir kısmını çıkaran bu bölge, özellikle Avrupa 


// buradan temin ediyorlar. Petrol musluğu kısılmış bir Avrupa'nın Sovyetler tarafından yutulması daha kolay olacaktır. 
Brejnev dünya hakimiyetini ele geçirebil- 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Hırsı boyundan bü- 


önemdedir. Petrol doksanına yakınını 


işgal etmek istiyor. 7/ olarak, petrol kay- 


naklarının ve önemli su yollarının merkezi Ortadoğu'yu hedef alıyor. 
Sovyetler ülkemizin de içinde bulun- 


duğu bu bölgeyi ele geçirebilirse amaçlarına ulaşabilmek için önemli bir adım 


atmış olacaktır. ;:, Dünya da bunun farkındadır. Kuzeyden gelen saldırganı durdurmak için gözler daha keskin, kulaklar 


daha duyarlıdır. Pakistan veya İran 


'a yö- 


nelecek bir hamle, ipleri koparmaya ye- 


ý tebilir. 


Saldırgana bir noktada dur demek zo- 


runlu hale gelmiştir. 


Yoksa her gün yeni 


bir mevziye atlayacaktır. Dünyayı ele geçirmek amacmda olan bir emperyalist için, yıkılıncaya kadar böyle devam etme- 


si kaçınılmazdır. 


Sovyetlerle mücadele, dünya barışını korumak ve ülkemizi savunmak içir zo- 


runludur. Akdenize 


ve Hint Okyanusu- 7/ 


na iniş yolu üzerindeyiz. Sovyetler Avrupa'yı vurabilmek için güney kanadını çökertmeye çalışıyor. Biz istesek de istemesek de, saldırgan tepemizdedir. Türkiye" yi teslim almak onun tek amacıdır. Ya eşkiyaya yataklık yapacağız, ya da direneceğiz, başka yol yoktur. 

Tedim olursak sırf Boğazlardan geçmekle kalmayacaktır. Volframımızı isteyecektir, uranyumumuzu isteyecektir. 


madenlerimize birer 


birer el koyacaktır. 


Daha sonra ülkemizin insanlarını Afrika- 


lara, Asya'nın çeşitli 


Savaşında İnö: 


w dedir Ham-»hayali 


hazırlanmalıyız. 


Sovyet saldırısına karşı ciddi bir şekilde 


bölgelerine sömürge 


orduları olarak yollayacaktır. Savaş dışı kalmamız mümkün değildir. İkinci Dünya nün denge politikasının koşulları da yoktur. Eşkiya harekete geçmiştir. Ülkemiz onun için hayati önem- 


Bir yana bırakmalı, 


MSP'li Kazan “önlem paketi”nin 


anarşiyle ilgisi 


ANKARA (AA) 

MSP Genel Başkan 
Yardımcısı Şevket Kazan, "önlem paketi"'nin anarşiyle ilgisi bulunmadığını belirterek "Bu paket normal düzende Anayasanın insan haklarını tanzim eden bir pakettir" dedi. 

Kazan 20 Nisanda 
Niğde'de yapılacak belediye başkanlığı seçimi hazırlıklarıyla ilgili olarak dün parti il merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Mecliste görüşülen paketin Anayasadaki insan haklarının nasıl kullanılacağına dair bir paket olduğunu belirterek .şunları söyledi: 


yok” dedi 


“Türkiye'de dernek kufmak hakkı nasıl kullanılacak? Bunu tanzim eden kanunlardır. Bu kanunların yürürlüğe girmesi halinde cami vaptırma ve yaşatma derneklerinin iki 'maksatlı sayılıp kapatılacak bir derneğin bir şubesinde bir sopa bulunsa, anarşi merkezi sayılacak, kapatılacak. 

Türkiye'deki anarşi- nin dış güçlerin tertip ettiği ve gizli örgütlerin yürüttüğü planlı insan öldürme olduğu görüşünü belirten Kazan dernek kurmak hakkı ortadan kaldırılsa ile bu netice- 


nin.değişmeyeceğini söyledi. a 


TiKP:” Ömer Tanlak' ın TİKP Genel Merkezinde saklandığı iddiası 


gülünçtür” 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Merkezi, MHP'nin Ömer Tanlak' 
ın TİKP Genel Merkezinde saklandığı şeklindeki iddialarına karşılık bir açıklama yaparak, "Ömer Tanlak'ın TİKP Genel Merkezinde saklandığı iddiası gülünçtür" dedi. 
TİKP'nin . açıklaması şöyle: 

“Milliyetçi (o Hareket Partisi, MHP hakkında açıklamalarda bulunan Ömer Tanlak'ın partimizin Genel Merkezinde saklandığıni iddia etmiş ve partimizin genel merkezinin aranması için girişimler- de bulunmuştur. 


"Partimiz genel merkezinde veya başka bir yerde hiç kimseyi saklamaz. Partimiz tamamen kanunlar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 
MHP'nin arzusu partimizin 1. Genel Kongresi çalışmalarını kısıtlamak ve partimizin itibarını zedelemektir. 

"MHP'nin iddiaları gü- 


lünçtür. Böylesine bir iddia olsa olsa kanun ka çaklarını ve suçluları par ti binalarında ve evlerinde saklamayı itiyat ha line getiren MHP'nin ak lına gelebilirdi. 


T.C 
ZEYTİNBURNU 
Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi 
Sayı: 1979/207 


Z. Burnu Asliye 
1. Hukuk Hakimliğinden 
İLAN 

Davacı İslam Aydın vekili Av. Celalettin Ülkersoy tarafından dava- 
W Nimet Aydın aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı adına çıkarılan davetiyenin gösterilen adreste bulunmadığı gerekçesiyle iade olunduğu zabıtaca Yapılan tahkikattada tebliğe sarih adresinin o bilinmediğinden Davalı Nimet Aydın'a duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine mahkemece karar verilmis bulundu 


ğundan duruşmanın mu- 


allak bulundugu 7.2 
1980 günü saat 10.00'da 
mahkemede hazır bulunması hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 
(Basın: 338-0066) 


Sovyetler... 


(Baştarafr 1. sayfada) 

OVYETLER Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinden sonra Moskova yönetimine karşı uygulanacak yaptırım lar konusunda girişimler sürerken, 1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi fikri gün geçtikçe yayılıyor. 

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamaya göre. 
Sovyet birliklerinin şubat ayına kadar Afganistan" 
dan çekilmemesi halinde Amerika, Olimpiyatları boykot edebilecek. ABD Başkanı Carter'ın 15 Şubat günü bu konuda bir açıklama yapması bèkleniyor. 

ABD Başkanı Carter" 
ın Güvenlik İşleri Başdanışmanı Zbigniew Brzezinski'nin hazırladığı sanilan boykot “tasarısına Dışişleri Bakanı Vance'ın muhalefet ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. 

ABD yönetiminin şimdiye kadar yaptığı temasların sonucu olarak İngiltere ve Kanada hükümetlerinin Olimpiyatları boykot tasarısını benimsedikleri öğrenildi. Ancak diğer Batılı ülkelerin “Spora siyaset karıştırıl- 


maması" ve "Doğu-Batı yumuşamasının tehlikeye girmemesi" o gerekçeleri 


ile Moskova Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünmedikleri bildiriliyor. 

Öte yandan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (CIO) ve bir çok ülkenin Olimpiyat Komiteleri, Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesinin sözkonusu olmadığını ileri sürüyor. Şimdi hükümetler ile Olimpiyat Komiteleri arasında çikan anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği tartışılıyor. Olimpiyat Komiteleri hükümetlerden bağımsız birer spor kuruluşları olma larına rağmen, spor kafilelerinin ülke dışına yaptıkları gezileri en son aşamada hükümetler tayin ediyor 

AVRUPA 
PARLAMENTOSUNUN 
KARARI 

BM, NATO ve AET" 
den sonra Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini görüşen Avrupa Parlamentosu da Sovyet müdahalesini şiddetle kınadı ve 
Rus birliklerinin derhal çekilmesini istedi. 

Avrupa Parlamentosu ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonuna Sovyetler, Birliği ile olan ticari ve mali bağların yeniden gözden i çirilmesini önerdi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinden, 1980 Moskova Olimpiyatlarının başka bir ülkede yapılmasını istedi. 

Afganistanin Rusya tarafından işgalinden sonra, alınacak önlemleri görüşmek üzere Batı Avrupa'ya giden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Cristopher, Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean François-Poncet ile görüştü. 

Görüşme öncesinde 
Fransız yetkililer, ''Cristopher'in görüşlerini dinleyeceklerini" söylediler 

ROGERS'İN 
AÇIKLAMASI 

NATO Başkomutanı 
General Bernard Rogers, "Sovyetler Bau ile ilişkilerini gerginleştireceğini bildiği bir askeri harekete girişmekten çekinmemiştir" dedi. Afganistan ım işgalinin, Sovyetlerin çok sayıda asker ve malzemeyi ne kadar hızlı olarak sevkedilebileceğini gösterdiğini belirten Rogers, Rusya'nın 


kendi çıkarına uygun gördüğü takdirde egemen bir ülkenin sınırlarnı ihlal edebileceğini kaydetti. 

BURHAN FELEK'İN 

AÇIKLAMASI 

Olimpiyat Oyunları- nın dört yılda bir ve ancak barış içinde olan ülkelerde yapılabileceğini belirten Türk Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Burhan Felek, “Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgali son bulmadıkça, barış halinde olmayan bir ulkede oldugu için Moskova Olimpiyatları yapılamaz" dedi Burhan Felek aynca Türk Milli Olimpiyat Komitesinin, Moskova Olimpiyat larına gidilip gidilmemesi konusunda bir karar alması ve tavrını belirlemesi gerektiğini söyledi. 
#* Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yönetmeliğine göre savaş halinde olan ülkelerde Olimpiyat Oyunları o düzenlenemeyeoeğini ve Moskova Olimpiyatlarına az bir zaman kala yine böyle bir durumun çıktığını” ifade eden Milli Olimpiyat Ko- 


mitesi Başkanı Burhan 
Felek konuşmasına devamla şunları söyledi 


“Moskova Olimpiyat ları için düşünülmesi gereken nokta şu olmalıdır Sovyetler Birliği acaba savaş durumunda mıdır? 
Değilse, Afganistan'daki 50-60 bin asker kimlerle ve neden dövüşüyor? Afganistan'ın (o işgali son bulmadıkça barış halinde olmayan bir ülkede olduğu için Moskova Olimpiatları yapılamaz. Bu gibi onularda karar* verecek komite Uluslararası O limpiyat Komivesidir 


TRT'nin... 


(baştar.'ı D, avladı) 


rakta yapılan degişiklik ler üzerinde duruldu. Du ha sonra, Taraki, Amin ve Xarmei'i işbaşına getiren süreçler görün tülendi. Amerika başka yerlerde uğraşırken Rusların askeri harekat lerini izleyemediği görüşü vurgulandı 


Programın son bo lümünde Afgan direniş kuvvetleri gösterildi 


Daha sonra konuşan 
Metin Toker ise, Sovyet" lerin 3, kez benzer bir gerekçeyle başka bir ül keye asker soktuğunu, ilk önce ise Sovyetler'i çağırdığı iddia edilen kimselerin yerinde olduklarını hatırlattı. Sovyet askeri gücünün 1980'de doruk noktasına vardığını belirten oker, bunun 1980 ortasma kadar sürebileceğini, Moskova'nın bu fırsatı kaçırmamak için müdahalede bulunduğunu ifade etti. Toker, Sovyetlerin halkın refahından kesip bunu askeri gücü için kullanmasını Hitler'in 


yaptıklarına benzetti Kontenjan Senatörü Soy- 


yetlerin iki yeni hedefi olduğunu söyledi. Buna göre, Sovyetler ya Tito' nun ölümünden sonra Yugoslavya'da doğabi lecek bir boşluğu dol durmaya çalışacak ya da bu askeri gücünü NATO üyesi bir ülke üzerinde denemeye kalkacaklı 
TRT televizyonunun özenle hazırladığı prog ramdaki görüntülerden sonra "Afganistan konu sunda burjuva (o basın demagoji yapıyor" iddia larını ileri sürenlerin ne diyeceği merak ediliyor 


İSTANBUL BELEDİYESİ 
BEYOĞLU ŞEHİRGAZI İŞLETMESİ 


GENEL MÜDÜRLÜĞ 


DEN 


3.782.690.30. —TL keşif bedelli Havagazı şebekelerinin genişletilmesi yapılacak branşman 


ve şebeke arızaları için 


gerekli görülecek tran- 


şelerin açılması ve bunların 'usül ve fenne uygun şekilde doldurulması alakalı yol kaplamalarının sökülmesi ve tekrar yapılması işi 29.1. 
1980 Salı günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. Teklifler işletmemiz Levazım Müdürlüğüne verilecektir. 


1—Bu işe ait 162.230.70.—TL.'dır. 


geçici 


teminat bedeli 


2—B grubu müteahhitlik karnesinin bulun- 


ması 


3-—Ticaret ve sanayi odasından faaliyet bel- 


gesinin ibrazı 
4— Yeterlilik belgesi verme tarihinden üç gün 


alabilmek için teklif önce mesai saitinin bi- 


timine kadar müracaatın yapılması 5— Usulüne uygun yapı araç bildirgesi ve 


teknik personel 

6— Bu işe ait teknik Levazım Müdürlüğünde edebilirler. 


beyannamesi 


ibra etmesi ve idari şarinamelerin ücretsiz olak temin 


(Basın: 10355-0063) 


Çalışma Bakanlığında... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


günler listesi hazırlandı. 
Maden Dairesinin İda- 


ri İşler Müdürlüğüne 
MHP yanlısı olduğu söylenen Hasan Bo- 


duroğlu getirildi. İdari İşler Müdür Yardımcılıgına getirilen Ethem Yazıcı'nın ise daha önce Emek Mahallesinde meydana gelen çeşitli olaylara karısmış bir ko- 


mando olduğu öğrenildi. Maden Dairesine dün 8-10 kadar komando“ 
nun geldiği, bunların sağa sola laf attıkları ve olay çıkarmaya çalıştıkları belirtildi. Komandoların "Eski İdari İşler Müdürü burayı komünistleştirdi. Biz burayı milliyetçi hale getirecegiz" dedikleri bildiriliyor. 


THY'de büyük... 


(Baştarafı l. saytada) POLİS TERTİBAT ALDI 
Dün işlerine son verilen 15 personel arasında THY'de uzun süreden beri çalışan kişiler de yer alıyor. Elektrik Yük. Müh. 
Atilla özsöz, Teftiş Kurulu Başkanı Ali Ekber Eren, İstasyon Müdürleri Muazzez Kayış ve Ünal 
Aran, Koordinasyon Müdürü Günay Çelikkol'da atılanlar arasında. 

Genel Müdür Ertuğrul 
Alper, işten attığı personele tebligat yapılmadan önce Emniyet ve Sıkıyönetimi harekete geçirdi. 
Genel Müdürlük ve Gümüşsuyu binaları ile Yeşilköy Hava Meydanında tertibat alan polisler işçilerin üzerlerini aradı. Ayrıca işe gelen servis otobüslerinde de polis arama yaptı: Hava alanında- ki polisierin yanında Uçak Bakım'da görevli MHP'lilerin de bulunması dikkati çekti. 

MÜDÜRLER İSTİFA 
ETTİ 

Tasfiye haberinin öğrenilmesinden sonra, Yer İşletme Başkanı Vecihi Serim ve Teknik İşletme Müdürü Güngör Ekmekçibaşı'nın olayı protesto etmek amacıyla görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Diğer bazı yetkilile- 


rin de istifa etmek istedikleri alınan haberler arasında. 

GENEL MÜDÜRÜN 

SÖZLERİ 

Öte yandan THY Genel Müdürü Ertuğrul Alper'in tasfiyelerle ilgili olarak kendileriyle görüşmek isteyen Hava-İş Sendikası yetkililerine, "Ben partinin adamıyım. Beni buraya parti getirdi. Üstelik Bakanın kesin talimatı var. Başladığımız işi bitireceğiz" dediği belirtiliy or. 

1100 KADRO 
DOLDURULACAK 
Konuyla ilğili olarak 

görüşlerine başvurduğumuz Hava-İş Sendikası Yetkilileri toplu iş sözleşmesi arefesinde olduklarını belirterek, başlayan bu kıyım hareketinin karşısına dikileceklerini söylediler, "İşverenin bu tutumu şu anda hava yollarını barut fıçısına çevirmiştir” diyen yetkililer, tamamen partizan bir zihniyetle hareket edildiğini de bildirerek, geçen dönem kullanılmayan 
1100 boş kadronun bu 
gidişle AP teşkilatı tarafından doldurulacağını ve işçilerin kıyımdan dolayı büyük bir tedirginlik içinde olduğunu söyledi- 


Korutürk, evren” i Kabul etti 


ANKARA (THA) 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'i saat 17'de Çan ka- 


va Köşkü'nde kabul etti 


Korutürk ile Evren'in haftalık olağan görüşmelerini yaptıkları bildirildi. 


MÜHENDİS VE MİMARLARA 


15 İnşaat Müh. Odası 
19 Ocak - Kazablanka 
2 - Klektrik Müh. Odası 
20 Ocak - Kazablanka 
3 - Mimarlar Odası 
20 Ocak - TV Enst. 


GAYRIMENKUL 


EYÜP İCRA MEMURL 


Merhun olup paraya 


ÇAĞRI 


Odalarımızı MHP ve Rusya” va karsı gercek milli meslek örgütleri yapmak üzere genel kurullara katılalım 


YURTSEVER 
MOHEMDIS VE 
MİMARLAR 


çevrilmesine 


4— Makina Müh. 
Odası 27 Ocak 
Sheraton Oteli 

5— Kimya Müh. 

Odası 27 Ocak 

Gazeteciler 

Cemiyeti 


SATIŞILANI 
UNDAN 
Dosya No. 1978/2868 T. 


karar veri- 


len İstanbul İli Eyüp ilçesi, topcular mahallesi, incirlik ve Şeyh Raşit sokağında 30 nolu bina bitişiğinde kain 
4755 ada, 66 pafta, 198 parsel sayılı 311 M2 mesahalı 
gayrımenkul Eyüp icra dairesinde açık artırma suretille 


satılacaktır. 


Gayrimenkulun Tapu kaydı: Eyüp İlçesi Topçular mahallesi, incirlik ve şeyh Raşit sokağında Cilt 22, Sahife 2078 66 pafta. 475 ada, 198 parsel Sayılı 311 M2 


mesahalı gayrımenkul kayıtlı olduğu bildirilmiştir. 


Hüseyin Avni 


Alpay adına 


Gayrımenkulun imar durumu: İstanbul belediyesi İmar Müdürlüğünün 15/9/1978 gün 528/7 sayılı imar durumunda: Söz konusu taşınmazın 27/9/1969 tarih 1/500 ölçekli Topçular yerel imar planı uyarınca yer- 


leşim alanı içinde kaldığı, 


yapı yüksekliğinin 9.50 


metre,.bina düzeninin blok bası Olacağı, çatı katı ya- 


pılmaYyacağı 


Gayrımenkulun durumu: 


ve Otoparkı yönetmeliğine uyulmasının. 
zorunlu olacağı bildirilmiştir, « 


Tapu kaydında belirtilen 


gayrımenkulun üç yanı yol ile çevrili boş arsadır. 

Gayrımenkulun Değeri: Gayrımenkulun bulunduğu mevkii vaziyeti hazirası ve evsafi ile benzeri emlakin bugünkü alım satım rayici nazarı itibare alındığı zamah 


arsanın metre karesi 5.000. 


TL. olarak hesaplandığı" 


takdirde 1.555.000 lira değer takdir edilmiştir. 


Satış Şartları: 


1— Satış 3/3/1980 Pazartesi günü saat 10'dan 10.30'a kadar Eyüp icra dairesinde açık artırma sure- . 
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme- 


tin mecmuunu ve 


%75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları” satış masraflarını geçmek. 


şartı 


ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artaranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 13/3/ 
1980 perşembe günü 10.00-10.30da ikinci artırmaya 


çıkarılacaktır. Bu artırmada 


da rüçhanlı alacaklıların 


alacağını ve satış masraflarını geçmesi 'şartıyle en çok 


artırana ihale olunur. 


2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 9610'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrımenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 


gün içinde dairemize 


bildirmeleri 


lazımdır; aksi 


takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- 


madan hariç birakılacaklardır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133, maddesi gereğince ihale feshedilir, İki ihare arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile- 


cektir. 


5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/2868 T. sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları itan olunur. 


(c. if. K. 126) 


* (+) İlgililer tabirine irtifak dir. 


16/1/1980 hakkı sahipleri de dahil- 


(Basın: 233-0068) 


İLAN TARİFESİ 

246. sayfalar (Sütun) 250 TLO 3.5.7 
sayfalar (Sütür/sx0) 300 TL O8. sayfa (Sütun snt.) 400 TLO S. sav fa renkli (Sütun/snt.) 
500 TLL Yayın ilanı «Sütun/snt.) 100 TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 

3 aylık 450 TU 

6 aylık 900 TL 

1 yıllık 1800 TL 

Not- Bu ücrete gönderilen ülkeye güre uçak poslosı ücreli eklenir 


BÜROLAR 

ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşham, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 1090 
— 25 25 54 (JADANA: Atatürk Cad.113. Sok. Sefer İşhanı Kat:3 No:16 Tel: 103 42 O TRABZON: Cumhuriyet Mah. 
Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00: Q DİYARBAKIR: Beyazıt 
İşhanı, Kat:3, No:30, Dörtyol Tel: 3857 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA j FRANSA 
Burgstr. 78 | 95 Rue de la 
6 Frankfurt | Jonguiere, 
/M 60 | 75017 Paris 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 52 44-22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtını: GAMEDA 


Yurtdışı 
3aylık 675 TL 

6 aylık 1350 TL 
1 yillik 2700 TL 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilcisi: DOĞAN YURDAKUL 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342172 


İSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr. 17236 Utrecht 
Sundbyberg, | Tel: 

Tel: 08/296 628 |` 31 47 61 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 6472120 


6V9-0PEZ& 


Tel: 
0611 437 595 


RUTUNLLAELERİN İŞLİLERİ VE-EZILEN HALKLAR, BİRLEŞİN' 


Ve halk izgeli kınama yalar bini 


Bs 


Tetman'ın 


Ecevit'e, dalla o Evsya 


Sit here 
Sit Karatas hr Çift çözümir var. 
Resgana Ajg anis laut edyaro z 


tcolilesin Seleh 


rT 


eriz 


eyer 


gi 


Sasia 


ya bmez üze 
MH Sap eki faw Sönmez 
Pi Has Kaya 
Kavramı de — 
Kek tas hli gyz A 
ze İmer meri 9 


ënlar Tüm 


Karataş ve onun vzaklarına Saclar gitsin yere Errorum'dan, Palandöken den, gekez, oduhuz, efettrik büyüden  Sesleniyeruz Lopi : Vtakuryacaz rialas 


Yöreğimie. Agan kallığla, ezan käglileriyle birhtte:Sarz Per Her ahot can kolapiyla Zarlyoyu chahgok Megan Kalkım 


Talan ae s  fekkke Bosyadan: apn 


madan mar gelem Benten sez br yöriyamadan yörkyeni yükirihmerini. ee hğor Ew prki dir siriyi”r 

Eeejnev, Cepileslarımı al yanina; 


Harın da. torla. Pa/anelöğen sie dedik 


Biret aq“ 
Alayri fes bajă re 


bzy lüferiyiz. Sesimiz Yökömele 


lygu) ekeni neprelle protests 


le halia odaha yure 


MY Jart 


H 


Erzurum'un Karataş köylüleri: 


"Palandöken sizi bekliyor, hodri meydan Rusya” 


ANKARA (ÖZEL) 


Gazetemize bir mektup gönderen Erzurum'un Karataş köyü muhtarı ve köylüleri, Afganistan işgalini kınamayan Ecevit'i şöyle eleştiriyorlar' ''Demecinizde halen daha yumuşamadan söz ediyorsunuz. Biz yumuşamadan Türkiye'nin yumu şak lokma haline ge- 


tirilmesini anlıyoruz." 

Karataş köyü muhtarı ve köylüleri Brejnev'e meydan okuyarak şöyle hay kırıyorlar "Son sözümüz sana Brejnev, çapulcularını al yanma, yetmez onlar Tüm uşaklarını da topla. Palandöken sizi bekliyor. Biz de Palandöken'i, Azi ziye tabyalarını kapatmadık. Nene Ha tunlar bitmedi. Hodri meydan Rusya 


| YL 


ONDA sere yz 


Sürekli filmin bugün yayınlanacak 
14. bölümünde Candy ve bayan Ponny'nin evindeki çocuklar büyük bir mücadele verecekler. 

Kimsesiz çocukların yaşadığı evde çocukların oynadığı ağacı satın 


almaya bir adam gelir, Tüm çocuklar ağacın sökülmesine karşı çıkarlar. Büyük mücadele sonunda Candy'nin de yardımıyla çocuklar ağacın satılmasına engel olurlar, 


Pars yönetidinleyeceğiz. 


Melahat fasıl 


MIMIK BALE 


Alexander Prokofiev yönetiminde ve L. Minks müziği eşliğinde Mehmet Balkan chrana gelecek. 


belgesele 
Lefkoşe 


bölümden Oluşan g dinin üçüncü (bölümünde 

kenti ve surlar tanıtılıyor ve bu ken- o ti süsleyen Kürk. eserleri sergileniyor. 
© Türk eserleri arasında Selimiye camisi, E) Bedesten, Haydarpała camisi, Arap 

Ahmet Paşa camisi ve bahçesinde ye- e ralan mezarlar. Yeni cami ve dolayın- 
© daki tirbeler önde gelenlerinden. Kül- 
© tür Şube Müdürliğünün hazırladığı o programda (o damşmat arkeolog Tun- o cer bağışkan. 


HABER 
YORUM, 
MAGAZIN 


Mahşere Kadar 


| Oynayanlar, Fatma Girik, 

| Kartal o Tibet-Muzaffer (o Tema, 
Oktar Durukan, Kuzey Var- 

| m | 

| Yönetmen: Lütfi Akad- 
Nuri Ergün | 

| Yapım yılı: 1971 I 


Oyun süresi: 90 dakika 
LİRA Lİ 


Fakir genç ile fabrikatör kızı arasındaki büyük aşk dile getiriliyor, Fabrikatör baba- nın aşıkları birbirinden ayırmak için elinden gelen bütün çabayı sarfetmesi filmin konusunu oluşturuyor 


Konu aynı, sadece oyuncular değişik Filmin tek ilginç yanı fabrikatörün bu kez Hulusi Kentmen olmayışı Fabrikatör rolünde Muzaffer Iema 


Zengin genç kız rolünde Fatma Girik Fakir bekçi rolünde de Kartal Tibet oynuyor. 


«Çözüme Doğru» 
ilgiyle karşılandı 


10 hafta boyunca her perşem 
be günü yayınlanan “Gözü me doğru" programı, önceki gin uzmanların katıldığı bir açık o turumla sona erdi. 

Ağır ritmine karşın, Onder Şenyapılı'nın sunduğu program, ülkemizin ne denli zengin kaynak lara sahip ve sorunların alipdan kendi güçlerini seferber © kalkabilecek yetenekte oldu titiz bir araştırma som 
Mi ekonominin geliş 

esi gerektiği fikrim işleyen dizi, ağır sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılan yur bir umut verirken, hu dei olanaklara rağmen e buhrandan kurtaracak politikaları belirleyemeyen siyasi iktidarlara da bir eleştiri oluyordu ayrıca. 


00000000000000000000900000000900009000000000090000000000600000000000000006000060009 


BLOKSUZLUK HAREKETİNİN KURUCUSU 


Tito'nun sağlık durumu 


dünyayı kaygılandırıyor 


DIŞ HABERLER 

æ SERVİSİ 

KİNCİ Dünya Sava- 

'şının en hareketli günlerinde İngiltere Başbakanı Churchill'in yanındakilere "'Kimdir bu Tito? Sahte bir ad mı, bir kadın mı, yoksa bir radyo kodu mu?" diye sorduğu söylenir. 

Bir söylentiye göre, 
"Tito" takma adı "'sen bunu yap sen şunu" de menin Sırpçası olan "'ti to, ti to" sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Zamanında İngiltere Başbakanının bile kuşkuyla karşıladığı bu ad, Yugoslavya Devlet Başkanı Joseph Broz'un dünya siyaselindeki ba şarılarıyla artık bütün dünyaya yayılmış durum da. 

HAREKETLİ BİR 

YAŞAM 

Uzun yıllar dünya sahnesinde önemli bir rol oynayan Tito'nun 87 yıllık yaşamı da benzer bir hareketlilik içinde geçti Joseph Broz bir metal işçisi olarak daha yir mi yaşında sendikacılığa başladı. 1937'de ise Yu goslavya Komünist Partisinin başına geçmişti. Bu yıllar ve sonrası gizlilik içinde diktatörlüğe karşı mücadele yılları, yurtdışında Uluslararası Komü nist Hareketin çalışmalarıyla geçen yıllar oldu. 
Bu arada, bir zamanların metal işçisi Moskova'da geçirdiği günlerde ekonomi politik ve felsefe mezunu olmuştu. 

Bugün çeşitli ülkelerde önderlik yapan liderler henüz gençlik, hatta çocullukçağlarını yaşarken, J Yugoslavya'nın sarp dağlarında Nazi ve İtalyan O saldırganlarına 


Rusya'nın çıkmaz 


karşı savaş veriyordu. 
Tito'nun faşizmle uzlaşmaz tutumu, daha savaş günlerinde ona büyük bir itibar kazandırmıştı. 
KURTULUŞ SONRASI 
Tito adını kurtuluş sonrası da duyurmaya devam etti. Daha 1945 yılında şöyle diyordu: "Biz kimsenin değiş tokuş metal olmak, hiç bir ülkenin menfaat alanına karışmak istemiyoruz." 
Nitekim bu yolda attığı ilk adım, Yugoslav- 


Ne umdu, ne buldu? İslam ülkelerinin öfkesi 


Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal ederken Türk asıllı askerlere dayandı. Moskova yönetimi böylece Türk azınlığın bulunduğu Afganistan'da halkı aldatmayı umuyordu. Fakat işler Moskova'nın istediği gibi olmadı, Afganlar Türk asıllı Sovyet askerlerine yakınlık göstermedikleri gibi, tam tersine bazı Türkmen askerlerinin Afgan direniş kuvvetlerine ka- 


uldığına dair haberler geliyor 


ya'yı Sovyetler Birliği'nden bağımsız bir yola sokmak oldu. Daha sonra Sovyet birliklerinin 1956'da Macaristan'a, 1968'de de Çekoslovakya'ya girmesine karşı çıktı. Vietnam'ın Kamboçya'yı istilasını ve son olarak da Afganistan işgalini kınadı. 

Öte yandan Tito, 
Hindistan Başbakanı 
Nehru ve Mısır Devlet Başkanı Nasır'la birlikte 1961'de Belgrad'da Blok- 


Afganistan işgali 


Islam 


suz Ülkeler Konferansı- nın yapılmasına öncülük etti. Onun bu bağımsız siyasetleri bütün dünyada yankılar uyandırdı. Bloksuzluk Hareketi büyüdü ve bugünkü etkin şeklini aldı 


RUSYA EŞİKTE 
BEKLİYOR 

Yugoslavya'nın böyle bağımsız bir yol izlemesinden bugün en çok 
Kremlin yönetimi rahatsız oluyor. Yugoslavya' 
nın Sovyetlerle ortak bir 


Afganistan 


ülkelerinin hemen hepsin- 


de büyük bir tepkiyle karşılandı. İslam ülkelerinin ba- 


sın yayın katürler çıktı. İşte mileri yıkan bir ayıya "Ekim" o dergisinin son savaşı"! yazısı var, 


oganlarında Rusları kınayan yazılar ve kari- i bunlardan bir benzetmiş. 
kapağındaki 


tanesi Brejnev'i ca-Mısır'da yayınlanar. 
yazıda o "Brejnev'in 


TRT'nin Afganistan programı ilgi çekti 


© Programda konuşan Metin Toker, Sovyet stratejisi üzerinde durdu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
TRT televizyonunun dün gece Afganistan konusunda hazırladığı haber program ilgiyle izlendi. Olcay Göker'in hazırladığı program, Afganistan tarihini canlı görüntülerle toparlayışıyla ve bu görüntülere eşlik eden metinle dikkat çekti. Programın sonunda Kontenjan Senatörü Metin Toker, konuya ilişkin görüşlerini açıkladı. 
Programda, Afgan halkının İngilizlere karşı Emanullah Han Önderliğinde verdiği mücadele anlatılırken bu mücadelenin Kurtuluş Savaşımızla bağları üzerinde duruldu. Her iki ülke he- 


yetinin Lenin döneminin Sovyetler Birliği'nde bir araya geldiğine işaret edilmesi iyi bir tespitti. 

Afganistan'ın Ankara 


hükümetini ilk tanıyan ülke olduğu vurgulandıktan sonra, Türkiye' 


nin ilk Afganistan Büyükelçisi ile bir görüşme yapıldı. Programda, 1973 
sonrası Davud Han döneminden söz edilirken, bugün işgal için kullanılan havaalanlarının, geniş karayollarının ve tünellerin görüntüleri ekrana getirildi. 

Pragramda ayrıca, Afganistan'da iktidar değişiklikleriyle birlikte bay- 


(Devamı, Sa. 7, Sü. 8'c 


“Itiraf” dizisinde adı geçen 


Abdurrahman Sağkaya, 


gazetemiz hakkında dava açtı 


HABER MERKEZİ 


Gazetemizde bir süre önce yayınlanan "'İti- 


raf” 


dizisinde adı geçen Antbirlik Genel Müdürü 


Abdurrahman Sağkaya, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk, Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür Aydoğan Büyüközden hakkında dava açılmasını istedi 

Abdurrahman Sağkaya adına Ankara Nöbetçi Sorgu Hakimliğine dilekçe veren avukat Özber Duvarcı müvekkilinin olaylarda "'yatıştırıcı rol oynadığını" iddia etti, Müvekkilinin aldıgı ledbire örnek olarak da fabrikanın kapatılma- 


sını gösterdi. 


sınırı yoktur ama Macaristan ve Bulgaristan üzerinden Brejnev'in tehditlerini hissediyor. Daha geçtiğimiz mart ayında, 
3 Sovyet zırhlı tümeninin 
ve 2 Mig-23 filosunun Bulgaristan'a yığınak yaptığı haberleri basında çıktı. Moskova, Bulgaristan'ı, (o Yugoslavya'daki Makedonyalılar üzerinde hak talep etmeye kışkırtiyor. Sovyetlerin ayrıca Yugoslavya'da bir süredir iç yıkıcılığı da körüklediği biliniyor. 
KAYGILAR 

Sovyetlerin bu girişimleri Tito'nun otoritesiyle etkisiz hale gelmişti. Fakat dünya kamuoyu şimdi, ya Yugoslavya bir Kamboçya'ya veya Afga- 


nistan'a çevrilirse diye kaygı duyuyor. 
Yugoslavlar ise bu 


kaygılar karşısında, ülkenin savunulmasını "her vatandaşın bir hakkı ve en yüce görev ve onuru" olarak belirten Anayasa maddesini hatırlatıyorlar. 

Yugoslav o Anayasası, ayrıca "'kimsenin ülkeyi teslim edecek veya işgal ettirecek bir anlaşmayı imzalamaya hakkı yoktur" diyor ve vatan hainliğini en ağır suç olarak gösteriyor. 


MTA, Ödemiş’ te uranyum arayacak 


ODEMİŞ (AA) 

Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü uzmanlarının, Ödemiş ve çevresinde uranyum arayacakları bildirildi. 

Enstitü ilgilileri, Ödemiş'in Halıköy, Yağcılar, Türkönü, Çaylı ve 
Küre köylerinde zengin civa, antimon, Zımpara ve altın rezervleri bulunduğunun anlaşıldığını, uranyumla ilgili çalışmalara yakında başlanacağını belirttiler. 


İlk ve orta dereceli okullarda tatil 


bugün başlıyor 
ANKARA (ÖZEL) 
Mi. Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda yarı yıl tatili bugün başlıyor 

Tatil 10 Şubat Pazar akşamı sona erecek. Öğrenciler bu yıl 23 gün tatil yapacaklar. 

İlk ve orta dereceli okullarda yarı yıl tatilinin 
1 Şubatta başlaması gerekiyordu. Ancak, kış şartlarının ağırlaşması ve yakıt sağlanmasındaki güçlükler nedeniyle yarı yıl tatili öne alındı. 

Bu arada, bazı yöreler 


. deki ilk ve orta okullar, 


soğukların şiddetlenmesi nedeniyle yarı yıl tatiline bu hafta başladılar. Diyarbakır'ın Cungus ve 
Hani, Giresun'un Görele ve Eynesil, Sivas'ın Gürün, Malatya'nın Pötürge ve Gümüşhane'nin Bayburt ilçeleriyle bunlara bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar Valilik ve İlçe Sağlık Kurulları kararıyla yarı yıl tatiline girdiler. 


açıkç 
Takvimdeki komünizm 


İbrahim Demirel bir fotoğrat sanatçısıdır. 

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çektiği fotoğrafları çeşitli galerilerde sergilemiştir. 

Son olarak bu fotoğraflardan bazılarıyla bir takvim yaptı. "Nazım 80" adını koyduğu bu takvimi sahibi bulunduğu Umut Poster adına yayın- 


ladı ve satışa çıkardı. 
Sen misin çıkaran! 
Haydi içeri! 


Bugün tam onuncu gündür gözaltında. 

İbrahim Demirel'in gözaltına alınıp, takvimlerinin de "tutuklanmasına" sebep olan şey, takvimde Nazım Hikmet'in "Hoşgeldin Bebek” adlı 


şiirinin yer alması. 


Ve de bu şiirde "komünizm" sözcüğünün geç- 


miş olması! 


Aslında Demirel'in bu şiir nedeniyle gözaltına alınması, bir hukuki yanılgınır, adli hatanın so- 


nucu. 


Çünkü “Hoşgeldin Bebek” şiiri ve takvim, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 25 Aralık 1979 
tarih ve 1979/88 müteferrik kararıyla serbest bı- 


rakılmış. 


Ama mesele saf bir hukuk meselesi değil. 
Mesele, "şiir tutuklamak”, "takvim tutuklamak”, "şiir tahliye etmek", "takvim tahliye et- 


mek" meselesi. 
Ne yapacağız? 


Kibrit kutularında Stalin resmi, takvimlerde komünizmin övülmesini mi arayacağız?Y oksa milli birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde demokratik özgürlüklerin başına bir şey gelmemesine mi dikkat edeceğiz? 

Türkiye'nin yıkılmasını isteyenlere bakarsanız, her taşın altında komünizm vardır. Kendi adının baş harflerinin SS olmasını Nazilerle çağrışım yaptırdığına bakmaz, SSK'nın rumuzunun yazılmasına orak-çekiç bulmaya çalışır. 

Milli birlik istiyorsak, içerde barışın, dış teh- 
(likeye karşı milletin birliğinin sağlanmasını istiyorsak, özgürlüklere dokunmamalıyız. 

Afganistan'ı işgal eden zihniyet Nazım Hik- 


met'in zihniyeti midir? 


Kurtuluş Savaşının destanını yazmış olan bir şairin fikirleri bugün Türkiye'yi istila etmek isteyen düşmana mı yarar, yoksa milli kurtuluş ru- 


hunun canlanmasına mı? 


Afganistan'ın işgalini alkışlayıp, "buraya da gel" diye Rusya'yı Türkiye'ye davet edenler alçakca Nazım'ı amaçlarına alet etmek isteyebilirler. Onların uşak karakterlerini bulaştırmak iste- 


dikleri bütün değerlerimizi 


ret mi edeceğiz? 


Yoksa kimin milli birliği yıkmaya çalıştığına 


mı bakacağız? 
© MBP vimler çıkarır, mili 


"Davadan döneni vurun “ yazılı tak- birliği yıkmaya çalışır. 


Rusya'nın beşinci kolu İ.Bilen'in baykuşa benzeyen resminin olduğu takvimler çıkarır, mili 


birliği yıkmaya çalışır. 


Onları görmeyip, Nazım Hikmet takvimini 


örürsek, milli 


birliği sağlayamayız: 


Takvimde komünizm aramayı bırakalım. 
Afganistan'ı işgal eden ne Nazım Hikmet, ne 


şiir, ne de takvim. 


Düpedüz emperyalizm. 


Koç hakkında açılan dava 
23 Ocakta karara bağlanacak 


HABER MERKEZİ 
Geçen sene "haksız kazanç sağlamadan dolayı" Vehbi Koç hakkında dava açan :Hukukcu, 
Yüksek Mühendis Mustafa Kemal özkök devanın iptali üzerine, bu sene yine dava açmış bulunu- 


yor. 

CHP hükümeti döneminde meseleye yetkililerin ve bakanların ge- 


rekli hassasiyeti göstermemesini eleştiren Özkök Cumhurbaşkanına, Başbakan Süleyman Demirel, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına «gönderdiği dilekçeyi ek- te sunarak meseleyle ilgilenilmesini istedi. 

özkök, açılan davanın 
23 Ocak 1980 tarihinde 
karara bağlanacağını dilekçelerinde belirtti. 


mm 41490 479 G4410)95 o éJ 4549 66910 æ Sero «4m 61910” 


yeni tarihi rekor bütün piyasaları allak bullak etti 


LONDRA (THA) 


Altın fiyatı önceki gün de tarihi bir rekor kırarak Londra Borsasında ons başına 765 dolardan işlem gördü. Böylece, altın fiyatında 24 
saatten daha kısa bir zaman içinde 77.50 dolarlık bir artış meydana geldi. 

Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun hastalığı, Afganistan, İran bunalımları dünya borsalarını altüst etmeye yetti ve altın fiyatlarının ar- 


tışında etkili oldu. 


Gözlemciler önümüzdeki günlerde de fiyatlarda yükselme beklendiğini kaydettiler, Sarraflara göre altın en güvenilir madde olduğundan, dünyadaki en küçük bir siyasi bunalım bile altın fiyatının artışında önemli etken oluyor. 


